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BAD GOYS: ZION'UN EŞKİDLERİ 


MAVİ ÇOCUKLAR YAHUDİYE HİZMET EDİYOR 


"Maintenant le Droit", Britanya İmparatorluğu'nun Yahudi tahtına bağlı olan jogbotlar (Yahudi işgal hükümeti 
robotları) olan Kanada Kraliyet Atlı Polisi'nin sloganının Fransızca versiyonudur; "İngiliz", 'antlaşmanın oğlu' 
anlamına gelir ve şu anda bu antlaşma, şeytanın oğulları yahudiler tarafından gasp edilmeye çalışılıyor. böylece 


jogbotlar yahudiye sadıktır ve onun her çağrısına ve çağrısına körü körüne itaat ederler. 


Belki de kalpleri hâlâ yerinde olan ve masonluğun psikopatisi ve onun zihin kontrolü yüzünden vicdanları 
dağlanmamış olanlar, Yahudilerin kucak köpeği gibi kölelerinin tasmalarından rahatsız oluyorlar ve efendilerine 
öfkeyle dolup taşıyorlar. zalim bir despot olduğunu ve içten içe nefret ettikleri kişiyi parçalayacaklarını ve 
Yahudi deomasonik kara büyücüler tarafından boyunlarına dolanan altın mamon zincirlerinden vazgeçme 
fırsatı ve/veya istekliliği olsaydı parçalayacaklarını biliyorlardı. 


onları materyalist arayışlara ve manevi karanlığa sürükleyerek zombi jogbotlara dönüştüler. 


Onların sadakatleri, emekli maaşları, maaş çekleri ve onları satın alabilecekleri banliyö kulübeleri ve kedileriyle 

olan bu altın bağlar sayesinde Yahudilerle birlikte yaşar; böylece, kulübesinde tutulan, sahibini parçalamak 
istemeyen ama altın yemek tabağıyla yetinen bir köpek gibiler. düşünmeden itaat karşılığında. Gerçekten de çocuklar 
maviler Yahudilere hizmet eder ve yeşilli çocuklar da aynı derecede isteklidirler; onlar, kölelerinin sadakatinde 

veya ihanetinde en ufak bir değişiklik belirtisine karşı sürekli tetikte olan bu şeytani varlıkların görkemli 

saraylarını koruyan Yahudi köpekleridir. kendilerini casuslarla ve casusları gözetleyen casuslarla çevrelerler; 
güvensizlik ve arkadan bıçaklayanların karmaşık bir birleşimi; burada en kurnaz ve , hırsızlar anlaşması 


acımasız olan, rakiplerinin bedenlerinin üzerinden zirveye çıkar. 


Kötülük ortamında mavili oğlanlar efendilerinin çıkarlarını savunmak için çalışırlar ve bu kapalı sistemin 
dışındakilere, yani güçleri zorunlu olarak sinsi güçler aracılığıyla uygulanan kabala'nın kaynak üreten kuklaları 
olarak kullanılan 'halk'a veya lümpenprolelere saldırmakla tehdit ederler. zihin kontrolü ve haydutlarının 


silahlarının namlusu aracılığıyla. 


Her ne kadar toplumdaki ortalama insandan anlayış ve bilinç açısından biraz uzakta olsa da polis ve ordu, 
jogbotların popüler kalabalığını oluşturan isimsiz ve sessiz vergi serfleri kitlesinden aşılmaz derecede uzaktır. 
Bu elitizm ahlakı, klasik koşullandırma ve diğer çeşitli propaganda ve zihin kontrolü biçimleriyle onlara 
aşılanmıştır. 

ya ülke içinde ya da -zihin kontrollerinin daha ileri düzeylerinde- Yahudilerin paçayı kurtarabildiği sürece 

her şeyin olduğu 'bu bir yalan' (İsrail) durumunda, onları beyinlerini yıkamak için kullanılan Mossad ajanı 
tarafından eğitiliyorlar. Medya karartmasının perdesini aşmayı başaran uluslararası denetim veya muhabirler 


tarafından yürütülen soruşturmaların dışındadır. 
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Yeni üyeye 'nüfustan' daha iyi bir varlık olduğu yönünde bir öz anlayış aşılamak, bir bölünme ve ayrılık yaratır, 
dolayısıyla polis memurunu halkın karşısına ve karşısına bir casus olarak koyma ve onları nüfusa bakmaya 
şartlandırma amacına hizmet eder. çoban köpeği oldukları bir koyun sürüsü olarak. Böylece halka karşı fiziksel güç 
kullanma yetkisine sahip olan ve bu gücü başlatanlara karşı kendilerini savunamayan halk, polisin hükümeti kontrol 
eden efendilerine J0G) ve kendi kanından olanlara karşı sadakatini gösterir. ilişkiler-kan bağına değil |JOG'a 


sadakat. 


Her ne kadar polisin zihninde "yasayı" desteklemek için iyi olanı yaptıkları yanıltıcı bir şekilde anlaşılmış olsa da, çoğu 
durumda olmasa da çoğu durumda JOG yasalarının pek çok durumda ABD yasalarıyla örtüşmediğini 

anlamakta başarısız oluyorlar. Doğa ve İlahi Kanun -tabii ki yönetimdeki Yahudiler tarafından tamamen 
yozlaştırılmayanlar. Kendilerini satın alınan ve bedelini ödeyen köleler, 'sistem adamları' haline getirerek, kendi 
halklarına karşı düşmana sadakat kazandılar ve bu da 

Ruby Ridge gibi durumlarda kendini ortaya koyuyor; Waco; Gordon Kahl; David Lane, vb. burada 'sistem adamları' 
Talmud hukukunun kanguru mahkemelerinde efendilerine hizmet etmek için yalan yere yemin ettiler ve 
tiranlıklarına karşı her türlü muhalefete karşı düşmanlıkları vardı; bu da 'insancıl' bir sevgi düzeni kılığına giriyordu; 


barış ve birlik ama bu Yahudi üstünlüğünün ikiyüzlü bir görünümünden başka bir şey değil. 


Kan yerine para, beyaz üzerine yeşil; bunlar yeşil ve mavili oğlanların kendi türlerine karşı sahip oldukları hain 
sadakatlerdir. Eğitimlerinin ve beyin yıkamalarının zihin kontrolü sayesinde, Talmudik kanunları, Nuh kanunlarını 
uygulayan bir 'kolluk kuvveti memuru' olarak kimliklerinin temeli olan devlete bağlı hale gelirler; bu, Yahudi 
olmayanlar üzerinde iki katmanlı bir Yahudi hegemonyası toplumu yaratır. -Yahudi çok sayıda ırksız, cinsiyetsiz drone 
işçisini karıştırdı. 'Pobel volk'un, özellikle de polisin Süleyman'ın tapınağının duvarındaki tuğlalar gibi işlendiği beyaz 
yoksulların karşısında ve karşısında konumlanan 'seçkinler', daha iyi eğitimli, fiziksel olarak üstün ve zihinsel olarak 
yükselmiş bir varlık olarak bir benlik anlayışı. 

klasik koşullandırma prosedürü ve geçmiş geçmişleri ve miraslarına, kimliklerine ve ırksal akrabalarına olan 
bağlılıklarını silmek. Böylece fiilen masonlar, Babil Kulesi'nin inşaat arkadaşları, sadakatleri dünya düzenine bağlı olan 


uluslararası kozmopolitlere dönüştüler. 


Yahudi tiranların kendi kanunlarını uygulayanları 'bu gerçek bir yalan' (İsrail) olarak kontrol etme prosedürü, 
onların masonik bağlılıklarını daha da vurgulamaktadır (Kudüs'ün Yahudi seçkinler tarafından BM aracılığıyla 
tiranlıklarının başkenti olması planlandığı göz önüne alındığında; aynı zamanda dünyanın en önemli localarından 
birinin 'bu bir yalan'da yer aldığı ve genç aceminin bağlandığı önceki 'kimlik' ne olursa olsun onlardan ayrılacağı ve 
kovulduklarında onlara başka bir kimlik verileceği. Pavlov'un fırını, Yahudilerin gündemine hizmet edecek şekilde 


yeniden şekillendirilerek Süleyman tapınağındaki başka bir küp haline getirildi. 


Bu aynı zamanda a) acemi askerlerin dünya genelinde giderek beyaz ülkelere (zenci; Arap ve Çinli polis 

memurları vb.) kaydırılmasının ve beyazların ülke çapında kendilerine 'ihtiyaç duyulan' her yere yerleştirilmesinin 
nedenidir; yani. Yahudi onları nerede isterse orada olsun, yani atalarından mümkün olduğu kadar uzakta olsunlar 
ki, kendi toplumlarında adaletin uygulayıcısı olmaktan çok, bir 'kanun uygulayıcısı' olarak iş kapasitelerine dayalı 
olarak yeni kimliklerine bağlanabilsinler. rollerinin ancak ve ancak yasanın Doğal/İlahi Yasaya karşılık gelmesi 


durumunda meşru olacağı yer. 
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İnsanları geniş toprak alanlarına yerleştirmek tam olarak Yahudilerin Sovyetler Birliği'nde yaptığı şeydir; bu, toplulukları 
parçalamak ve 'Sovyet adamı", uluslararası ırksız, organik olarak gelişmiş toplulukları ve kişilikleri yeniden yaratmaya 


çalışmak amacıyla Stalin'in bir politikasıydı. cinsiyetsiz üye 
komünist enternasyonalden. 


Tarihin bu kavşağında böyle bir süreç 'demokrasi' bayrağı altında gizleniyor ve o zaman olduğu gibi dünyaya bir ışık feneri 
gibi görünüyor; daha ziyade dünya düzeninin sahte ışığı ve bir işaret ışığı. 


kişinin kayalara çarpmasına, gemi kazası geçirmesine ve JOG gulag'ında mahsur kalmasına yol açan yanılsama. 


Jogbot'un yeni şekillenen kişiliği, onun hiper-rasyonel Darth Vader'a benzer bilincini aşılıyor. 

bir psikopati, Öteki'ne saygı eksikliği (sempati), ikincisinin yerini yalnızca insani eğilim görünümü yaratan soğuk kalpli bir 
'empati' alır. Böylece jogbot, parasal kazanç ve teşvikin etkisiyle, onları kabala bağlayan altın zincirlerle ateşlenen Yahudi 
şeytanın kalıbına göre yeniden şekillendirildi. Belki ve büyük ihtimalle polis bazı konularda yeterince meşrudur (örn. 
uyuşturucu baskınları...? uyuşturucu ticaretini kolaylaştırmadıkça...?) beyinleri kirleten kitlelere tapan hükümeti kendi 
yerlerinin ikincisinin 'güvenliği' için gerekli olduğuna ikna edecek kadar meşrudur. ve güvenlik'. Elbette böylesi bir 
emniyet ve güvenlik kolaylıkla sağlanabilir, ancak beyin kirliliği, vatandaşların kendilerinin kendilerinin uygulayıcıları 
olması ve İlahi yüce varlığın kanunlarına karşılık gelen yasaları uygulaması yoluyla sağlanabilir. Ancak 'bakıcı le 


droit'in gerçeğe dönüşebilmesi için öncelikle Babil'in zulmünün kırılması gerekiyor. 


Güç ne kadar federal ve merkezi olursa, Yahudi tarafından kontrol edildiğinde o kadar yozlaşır. Böylece Kanada'daki RCMP'nin 
gizli polisinin, tıpkı sovyet rejimi zamanında atlı komiserlerin köylüleri bir kenara iterek köylüleri ezip geçmesini engellemek 
için hiçbir kontrol ve denge olmadan neredeyse dokunulmaz bir şekilde çalıştığını görüyoruz. kile tahıl ve vergi parası 

- tıpkı karanlık çağlarda ya da Yahudi'nin, ödeme yapmama durumunda bağlantılı para cezaları içeren sonsuz yasa ve 


yönetmelikler geliştirerek köylülüğü sömürmek için haydutlarını kullandığı herhangi bir noktada olduğu gibi. 


Şu anda bu tür ödeme 'yaptırımları' hız tuzakları ve 'proaktif polislik' şeklinde gerçekleşiyor. 

Sonsuz derecede karmaşık bir kurallar sisteminin ve birbiriyle bağlantılı parasal cezaların geliştirilmesi, hepsi otoyol 
soyguncusunun genel ilkesini takip ediyor: "Ya parasın ya da canın" tipik bir Yahudi karakter özelliği. Hapishane veya 
hapishane, toplum hizmeti; suç kayıtları; kusur puanları vb., kitlelerin başında tutulan ve geçim kaynakları hükümdarın 
veya Yahudinin gücünün krala gösterilmesi yoluyla elde edilen 'kolluk kuvveti memurunun' elinde tutulan sopadır 
(Rothschild, vesaire.). Polis memurunun kimliği, bu şeytani kaynaktan çıkan tüm yasaların uygulanmasıyla bağlantılı 
olduğundan, haydut, kendi türünden olsa bile kan için can atıyor, çünkü sadakatleri, zihin kontrolü yoluyla kan hafızasından 
kaynayan kaynağa aktarılmıştır. Lucifer'in gücü ve dünya düzeninin para birimi, yani mammon ve şeytanın sinagogunun 


dünyevi gücü. 
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İNSAN KALKANLARI: POLİSLER 


Polisin görevi kanunları uygulamaktır. Hepsi bu. Sonlu ve yanılabilir ölümlüler tarafından yapılan hiçbir yasa, Tanrı'nın 
yasalarına asla yaklaşamaz; Varlığın toplamının yapısı. Bu nedenle ölümlüler tarafından yapılan tüm yasalar, en iyi 
ihtimalle, onların sonlu bilinçleri aracılığıyla aracılık edilen ve başkalarına dayatılan İlahi İradenin soluk yansımalarıdır. 
Bu mutlaka başkalarının özerkliğini ihlal eder, ancak böyle bir ihlal veya daha fazlası 

tam anlamıyla 'dayatma", İlahi İrade (varoluşun uyumu) ile uyumlu olması durumunda daha az uyum yaratması 


durumunda adil veya adaletsiz olabilir, 'adil' olarak adlandırılabilir, İlahi İrade ile uyumlu değilse 'adaletsizdir". 


Toplumun yasaları, proleter işçilerin güçsüz serf kastı ile neyin yasayı oluşturduğunu, neyin "yasak" olduğunu 
yasama yoluyla belirleyen güçlü yönetici kast arasında en somut düzeyde aracılık edenler tarafından uygulanmalıdır; 
'zorunlu' (zorunlu) ve 'izin verilen' (ne yasak ne de 

zorunlu). İnsanların yasaları (halk dilinde 'insan' olarak adlandırılan fiziksel varlıkların) kendi özlerinin bir 
ekstrapolasyonudur ve kendisini 'yapmalısın' ve 'yapmayacaksın' emirlerinden oluşan bir kurallar sistemi 

(yasa) şeklinde gösterir. ve proleter serflerden oluşan köle sınıfıyla karşılıklı ilişkilerde demir topuk görevi gören 
yardakçılara 'polis' deniyor; 'jandarma' vb. görevi, bu yasaları üreten belirli, sonlu ve yanılabilir varlıkların 'yasasını' 


fiziksel, somut güç (dolayısıyla demir topuk) aracılığıyla 'uygulamak' olan kişiler. 


Dolayısıyla polis ne doğası gereği 'adil'dir, ne de doğası gereği 'adil değildir'; hukukun uygulanmasında araçsal bir 
mekanizmadır. Bu, yasanın kalitesinin, onun uygun şekilde uygulanmasının adaletini veya adaletsizliğini belirlediği ve 
polisin kalitesinin, yasayı uygun şekilde uygulaması durumunda, uygun kapasitelerine göre, yasanın uygulanmasında 
olsun ya da olmasın, yasanın kalitesi tarafından belirlendiği anlamına gelir. 'Yasanın' adil ya da adaletsiz davranmak 


olarak söylenebileceği söylenebilir. 


Postmodern kaos dünyasında, kanunu üretenler adaletsizdir ve bu nedenle polis, adaletsiz kanunu uygularken 
zorunlu olarak adaletsiz olmalıdır; her ne kadar kanun, üreticilerinin ve onların siyasi ağızlarının çarpık yorumlarına 
göre 'adil' olarak temsil edilse de. proleter serflerin geniş kitlesinin kendi köleleştirmelerine rızasını 'üreten' medyadaki 


fahişeler ve zihin manipülatörleri, bugünkü gibi bir despotizmin dayatılmasının standart bahanesi. 


Polisin kanunları uygulama görevi vardır. Kozmik yasaya/İlahi İrade'ye göre postmodernitenin yasaları büyük ölçüde 
'adaletsizdir'. Kanunlar asalak seçkinlere hizmet ediyor ve onların alnının terini ve sahip oldukları canın kanını köle 
efendilerine kiralayarak halkı köleleştirmelerine ve sömürmelerine olanak tanıyor. Adil olmayan yasalar, polisin 
eylemlerini, İlahi İrade'den saptığı ve onu ihlal ettiği ölçüde adaletsiz kılar. Asalaklık yasalarını uygulamak için 

halka sağlanan emniyet ve güvenlik. Polise, proleter kastının yasaya (onları geçimlik ücret biçimindeki "kamu 


"on 


hizmeti", "sanayi" çarkına bağlayan pranga) isyan etmesini önlemek ve onları çarka zincirlemek için para ödeniyor. 
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Polis, asalak elitlerin canlı kalkanıdır ve 'halk'a 'nizmet etme ve koruma' kisvesi altında maaş efendilerinin 
ihtiyaçlarını karşılar. Bu yalnızca ortalama gündelik serflerle karşılıklı ilişkilerde uygulanan ikiyüzlü bir 'hizmet 
ve koruma'dır. Bugünkü gibi bir plütokraside parası olanlar, kimin ayakta kalıp düşeceğini belirleyen ip 
çekicilerdir. Ama parayı köleleştirme mekanizması olarak kullananlar Yahudi olanlardır. Bu onların nihai güç ve 


despotik elit olduğunu ima ediyor. 


Yahudilerin kendi insan-tanrı ideolojileri olan Tevrat ve Talmud'a göre ürettikleri kanunlar, kendilerini kibirli bir 
şekilde tekelinde tutacakları İlahi İrade'nin aracıları olarak öne sürüyorlar. 

Mavili çocuklar Yahudilere ve ifşa eden herkese hizmet ediyor; eleştiriler ya da hatta varoluşları nedeniyle suç 
teşkil eden Yahudiler polis tarafından, sadece taciz ve zulümle olmasa da, kendi elleriyle yok edilmek üzere hedef 


alınıyor. 


Toplum Kali Yuga'nın çukuruna doğru kayarken ve kaos logaritmik biçimde güçlenirken 
Yahudi, beyaz toplumu parçalayıcı bir çözücü olarak kullanılan liberal demokrasi adı verilen hayali 'özgürlük' rejimi 


altında, acımasız iradesinin maskesini düşürdü ve 'demir yumruğunu' gizlediği çocuk eldivenlerini çıkardı. 


Köle polislerini, küresel hakimiyet planlarına en ufak bir şekilde karşı çıkan herkesi taciz etmek ve sabote etmek 
için kullanıyor. Kendisini eleştirenlere karşı itiraflarda bulunuyor, terörizmi empoze ediyor, başka bir deyişle 
despotizmini güçlendirmek için her türlü yolu kullanıyor ve artık neredeyse tam güce sahip olduğu için, beyazların 


geri kalanını parçalamak için haydutlarını serseri takımları olarak kullanıyor. 


Temel düzeyde tüm organizmaların bilincinin kendilerini aradığını ve bu durumda 

Zihin kontrolünün etkisi altındakilerin büyük bir kısmı kendilerininkinden önce kendilerini ararlar ve böylece 

kısa vadeli kişisel çıkarlar için kendilerini maaşlı efendilerine satarlar. Onların anlayamadığı ama Yahudi'nin 
anladığı şey, insan kalkanlarının Yahudi için bir tehdit olduğu ve bu nedenle onları mümkün olduğu kadar çabuk, 


göreceli olarak daha kolay kontrol edilebilir ve kontrolü altında olan başkalarıyla değiştirmesi gerektiğidir. güç. 


Bu nedenle, beyaz olmayan çok sayıda kişiyi, özellikle de kripto Yahudi melez melezleri ve Hıristiyan zihin 
programının kontrolü altında olanları saflarına alıyor. Bu sayede, bu canlı kalkanlar daha etkili bir şekilde kontrol 
edilir ve baş düşmanı olan kişileri, özellikle de kimlik duygusuna sahip olan ve kendi Geleneklerine saygı 
duyanları, hatta kimliklerini ihlal eden ancak onu alt edecek kadar akıllı olanları ayıklayabilir. sadece potansiyel 
olarak da olsa ve yok etmeye ve dünyanın despotu olarak kendisine asimile etmeye çalıştığı geleneksel ata 


topraklarının ve kültürünün hakkını korumak için bile. 


Machine Translated by Google 


Dolayısıyla, eğer bu kadar ileri giderse, beyaz polisi sırtından vurur ya da onlara 'aşı' yaptırırdı. 

Güç rekabetini ortadan kaldırmanın bir yolu olan biyolojik silahlarla dolu. Onun niyeti ve bu amaca ulaşmanın 
olası yolları budur. Kanunları ve uygulayıcıları onun için sadece geçicidir, çünkü kanunlar 

Zaten kapsam tamamen beyaz toplumu yok etmek için ve bazı durumlarda ise empoze etmeye çalıştığı 
kendi amaçlanan Tevrat ve Talmud'un (Nuh kanunları) tamamen olumsuz bir antipodu olarak belirlenmiştir. 
ve diyalektik süreç aracılığıyla somutlaştırın: büyük ölçüde zaten yerini kendi vudu bebeği almış olan ve iğnelerini 
içine sokmaya devam etmekte ısrar ettiği beyaz uygarlığın silinmesi için kademeli bir parçalayıcı süreç olarak 


solculuğu (cemaatçilik; komünizm; liberalizm) yaratmak. ile ilgili 
sosyal kaos. 


Canlı kalkanlar (polis) onun bu kaosu sürdürme araçlarıdır ve onları bastırmak ve beyaz ırka yönelik soykırımları 
kolaylaştırmak için halka empoze edilir, ardından onlar da onun diyalektiğinde modası geçmiş araçlar 

olarak yok edilirler: canlı kalkanlar, kendilerini koruma duygusuna sahipler, geleceklerinin kendi türlerininkine 
bağlı olduğunu anlamalılar ve efendilerine karşı harekete geçmezlerse, Yahudiler yok olduğunda ateşe 
atılacaklar. 


artık canlı kalkan olarak onlara ihtiyacı yok. 


Suikast 


Kabalın şeytani doğası, üyelerinin aralarında onur bulunmayan bir hırsızlar yuvası olduğu göz önüne alındığında, 
hem uğursuz gizli topluluklarının içinde hem de dışında protokollerini engelleyenlerin ortadan 

kaldırılmasına sıklıkla başvurulması mantıklıdır. "Ölü adamlar masal anlatmaz" ve üyelerinden biri sahtekarlık 
yaptığında ya da dışarıdan biri, özel ve 'bilmesi gereken' içeriden öğrenilen bilgiye rastladığında, iç kutsal alanın 


'kutsallığını' ihlal edenler suikastçının çantasından gönderilir. hilelerden; zehir, kurşun vb. 


Gücün halk arasında daha da dağıldığı günümüzün sözde açık ve katılımcı toplumunda, üyelerin, kabalın 
mutlakiyetçiliğini tehdit edecek sırları ifşa etmelerine rağmen, gün ışığına çıkma ihtimali ortaya çıktığında, çete 
faaliyetlerini gizlemek zorunda kalmıştır. 

Bu nedenle hayırsever bir etki gibi görünmeli ve bu etki aracılığıyla iyiymiş gibi görünmeli. 

gerçekte tüm halklara ve uluslara karşı soykırımı hızlandırırken ve muhalifleri uyuşturucu (ilaç) aracılığıyla 
sinsice yok ederken yardım sağlamak; temsil edilen aşılar vb. 


hayatın pınarıdırlar ama gerçekte ölümün pınarıdırlar. 


Günümüzün psikiyatristi ve 'akıl sağlığı" çalışanı, rolü, kabalın emirlerine (komünist parti platformu; siyon 
büyüklerinin protokolleri, 

vb.) ve 'müşteri' veya mahkumun (ekonomik teşvikler veya yasal işlem tehdidi vb. yoluyla çağdaş toplumun 
hakim ahlaki dogmasına karşı daha önceki 'ihlaller' ile ilgilenen herkes için) kendilerini yeniden ayarlamadaki 
başarısızlığı Süleyman'ın duvarındaki başka bir tuğla gibi 

Tapınakçılar daha sonra polis devletinin misilleme yapması veya kendilerinden ekonomik faydalar alınması vb. (örneğin 


sosyal yardım; konut yardımları vb.) ile ilgili örtülü tehdit yoluyla özgürlüklerinin daha da kısıtlanmasına maruz kalırlar. 


Machine Translated by Google 


Eğer 'müşteri', hizbe karşı çıkmaya devam ederse, eğer kabil onu riske yeterince layık görürse, 'akıl hastası' olarak 
etiketlenir ve şu gibi bir sebzeye dönüştürülecek kadar zorla ilaç verilir. 
Francis Farmer vb. durumunda. 


Böylece, bu gizli ikiyüzlülük biçiminde suikast, potansiyel veya fiili muhalifleri, ister gerçekten 'şiddet içeren' veya 
'şiddeti teşvik eden", ister sadece toplumun sorunlarını dile getiren ve burada 'şiddet', kabalın tiranlığını 
ihlal eden ve Süleyman'ın diktatörlüğünün temellerini baltalayan her şey anlamına geliyor olsun, ortadan 


kaldırmaya çalışır. Tapınağın sağlam olmayan mimarisinde çatlaklar oluşturarak. 


Polis devleti, uymayı sağlamak için 'Goyim'i sürekli gözetleyen daimi bir varlıktır. 

Bununla birlikte, polis devletinin görevlileri yalnızca veya yalnızca polis değil, daha ziyade komünist parti veya 
'parti' olarak adlandırılabilecek, ancak şu andan itibaren Marksist diyalektiğin aşamalılığına göre faaliyet 
gösteren devlet bürokrasisinin tamamıdır. üstü kapalı bir şekilde 'insanlık' vb. kisvesi altında. 


Okul otobüsü şoföründen, rastgele insanları 'potansiyel pedofil' olarak gören yaya geçidi görevlisine, 
sosyal hizmet görevlilerine ve güvenlik görevlilerine, itfaiyecilere vs. kadar hepsi kimlikleri devlete bağlı olan ve 
zorla şartlandırılan askere alınmış casuslardır. komünist manifestonun planlarını ve melezleştirme ve beyaz 


soykırımı içeren 'çok kültürlü' gündemi uygulamaya koymak için 'beyin yıkama'/okul sistemi. 


Bunların hepsi, örneğin bir okulun önünden geçiyorlarsa veya dostça bir konuşma yapmayı reddediyorlarsa, muhalif, 'nefretçi", 
'uyuşturucu satıcısı' veya 'sübyancı' olduklarından anında şüphelenilen ikonoklastlar hakkında gizli polise bilgi vermek açısından 
faydalıdır. beyaz olmayan birine bakıyorlar ve kendilerinin aldatılmış beyaz bir kapon, hadım edilmiş bir mangina gibi 


yönlendirilmelerine izin veriyorlar. 


Bu casus zümresi polis devletinin ağı, ağlarıdır ve Yahudi medyası tarafından beyinleri yıkanmaktadır. 
'kamu otoritesi' ya da saf güç karşısında toz duman içinde sürünürler ve onlara bağlılık yoluyla öz değer duygularını 


şişirmeye çalışırlar. 


Böylece onlar, daha sonra kabale getirilen muhaliflerin yakalanmasını ve zihin kontrollerinin ve başarısızlıklarının 
ateşinde mükemmel bir kesme taş veya 'kübus' haline getirilmesini sağlayan, kaydedilen ve kabil işareti verilen 
araçlardır. Koyunları elektromanyetik ağıllarında güden kukla ustaları olan kabalın matrisini oluşturan liberal sosyal 


demokrat toplumun 'cennetinden' (aslında bir cehennemden). 


Yeterince tehdit olarak görülen muhaliflerin ya kara operasyonlar ya da gizli servis ya da polis memuru 
tarafından kurşunla yok ediliyor ya da psikiyatri koğuşuna kapatılıp Yunanca 'kara büyü' anlamına gelen 
'pharmakeia' kelimesiyle sebzeye dönüştürülüyor. kara büyücü eczacının zararlı ilaçları, fizyolojik süreçlerin 


sapkın modifikasyonları yoluyla zihni yok eden ilaçlardan başka bir şey değildir. 
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Elbette ki bu şeytani kimyagerler, muhalifler kamuoyunun gözü önünde tecrit edildiğinde başvurabilirler. 
asitler gibi daha kötü ilaçlara; parçacık ışın silahları; beyni yok etmek için kullanıyorlar 

doku vb. ve/veya lobotomize vb. elektroşok vb. yoluyla bu işkence verici imha araçlarının kamuya açık olarak 
yasa dışı olduğu kabul edilir ve bunlar neredeyse kesinlikle gizli yer altı laboratuvarlarında, halkın 


gözünden uzak anlamında yeraltında kullanılır. 


Bu nedenle suikast her zaman, kabalın üyesi oldukları insan pilleri olan 'Goyim'in sistemden herhangi bir 
şekilde ayrılmasını önlemek için kötü entrikalarının gizlenmesini sağlamak için hiçbir şeyden vazgeçmeyen 


entrikanın başvurduğu bir başvurudur. bağlı oldukları ve hayatlarının kanını aldıkları kişidir. 


OYUN KİMİN KURALLARINA GÖRE OLSUN? 


Sistem |OG-Yahudi işgal hükümeti), serflerinin kendi yarattığı sonsuz kurallara göre oynamasında ısrar 

ediyor: sürekli olarak külfetli yükümlülükler, izinler (örneğin ücretler vb. gibi daha fazla yükümlülüğe tabi) ve 
kısıtlamalar ve nitelikler kendilerini Diktatör elitlerin kaprislerini, ya korkaklıkla ya da nedenlerin karıştırılmasıyla 
ve diyalektik kayma ve günah keçisi ilan etme yoluyla, örneğin İslam, liberalizm vb. gibi alt nedenlerin, davanın 
yerine odak noktası haline gelmesi yoluyla tanımlama kapasitesine sahip olmaması gerekir. Yahudi 
üstünlüğünün izi, kendi kabulleriyle Yahudiler olarak adlandırılan ayrı ve tanımlanabilir bir biyolojik 


varlıklar grubuna kadar izlenebilmektedir). 


Bu sonsuz kurallar; düzenlemeler; Modal mantıktan türetilen izin ve yasaklar, Yahudilerin 'Goyim' düzeyine 
düşürülen herkes üzerindeki totaliter insan-tanrı yönetimi olan mantığı ve Lucifer'i oluşturur. Kurallar, 

babaları olan Lucifer'in dünyevi temsili olan Yahudiliğin kolektif bilincinden gelen tanrı benzeri yayılımlar yoluyla 
yoktan var edilen yaratıcı eylemler olarak ortaya konmuştur. Bu yasalar vb., Yahudilerin kontrol ettiği medyada 
(ve aynı zamanda kontrol ettikleri akadumbia'nın içi boş salonlarında), sanki bu yasaların salt sorgulanması 

bile saygısızlık niteliğinde bir eylemmiş gibi, yüksek, yüce ahlaki karakterli bir haleyle donatılır. Kendini tüm 
insanlığın başı ve sonu olarak yücelten, kendini tanrılaştıran Yahudi üstünlükçünün iradesine itiraz (talmud 

dini felsefesine, tanrı olabilecek insanların öğretilerine göre kendisini dünyadaki tek insan olarak görüyor) . 


Dolayısıyla Yahudilerin kanunlarına karşı çıkmak, Yahudi dünya düzenindeki Tanrı'nın yaratılışını sorgulamaktır. 


gözler. 


Yahudi çeteleri tarafından, oluşturdukları hükümet mafyası tarafından keyfi olarak icat edilen kuralların 

ta kendisi, sodomiyi mümkün kılan sapkın içerikleri nedeniyle; pedofili; ırk karışımı tağşişi 

Tanrı'nın yarattığı tohum çizgileri, türlerin sapkın bir karışımı. Yahudilerin tüm yasalarının Mesih karşıtı ve 
Hıristiyanlık karşıtı olduğu göz önüne alındığında, bu tür yasalara uyanların deccal'e hizmet ettiği ve dolayısıyla 
satanist olduğu, isyana karşı isyan edenlerin ise (Yahudi versiyonu) olduğu sonucu çıkar. Lucifer) doğruluğun 


düz ve dar yoluna bağlı kalanlar ve dolayısıyla kanunun gerçek savunucularıdır. 
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Ayrıca, Yahudilerin kanunlarının Tanrı kanunlarına aykırı olduğu göz önüne alındığında, bunların manevi alemde veya boyutta 
hiçbir etkisi veya etkisi olmadığı, sadece kanunlar ve kanun kitaplarında yan yana getirilip empoze edilebilecek keyfi 

emirler olduğu sonucu çıkıyor. geniş kitlelere kapak görevi görüyor 

despotların keyfi ve kaprisli iradesi. Böylece despotların kurallarına göre oynamak ve bir despot olarak kabul edilmek için 

'İyi vatandaş', despotizmin bir vatandaşını daha, küçük bir atıştırmalık için efendisinin iradesine köle olarak tabi kılan 


bir vatandaş köle haline getirir. 


"BİR ŞEY YAP!" 


JOG (Yahudi işgal hükümeti) sisteminin ajan provakatörleri sürekli olarak girişimde bulunuyorlar. 

saf gençliği 'Bir şeyler yapın!' Bu, şifreli bir şekilde Timothy Mcveigh tarzı bir psikopanın eylemlerinin yalnızca gerçek 

zamanlı olarak gerçekleştirildiği anlamına geliyor. Yahudiler ve dostları bunu çok sevecekler çünkü bu onlara öğütücü 
değirmenleri için yem sağlıyor ve "Oi!Oi! Oi! Bir daha asla!" diye kederli bir çığlık atmalarını sağlıyor. 

Bir Daha Asla!" ve heteroseksüel, beyaz ve erkek olmayan herkesi, heteroseksüel beyaz ve erkek olan her şeyin kurbanı olarak 
tasvir ediyor, böylece bir kötü adam-kurban dinamiği yaratıyor ve kendilerini 'ahlak'a göre haklı gösteriyor. saldırganlara 


karşı meşru müdafaa. 


Bu bağlamda güçlü bir rakibe karşı "Bir Şey Yapın!" demek, ancak temsil ettiğini iddia ettiğiniz kolektifin, bu çaresiz 

önlemi haklı çıkaracak kadar çaresiz koşullar altında olmadığı durumlarda anlamlı olacaktır. Ancak, hiçbir şekilde 

böyle şeylerin zamanı değildir ve böyle bir girişimde bulunulması gerekir. Ne zaman olursa olsun, bu yalnızca kişinin kendi 
özel yerinde elle hissedebildiği aşırı kaosun ortasında olacaktır - yerdeki çizme perspektifinden gözlemlenebilecek ve CB 
radyosu veya diğer iletişim yöntemleri aracılığıyla farklı bölgelerdeki diğer kişilerle çapraz referans yapılabilecek bir kaos. 
Yiyecek ve barınağın hazır olduğu ve kameralar, dronlar ve polisle dolu bir casus ağının kurulduğu bir dönemde "Bir Şey 
Yapın!" 


helikopterlerin çalıştırılması ve halkın günün her saatinde gözetim altında tutulması aptalca bir çaba olacaktır. 


Böyle bir eylem planı düşünülüyorsa, olayları meyvelerine göre yargılamak gerekir; Birey için "Bir Şey Yapın!"ın genel 
olarak zararlı olmaktan ziyade genel olarak yararlı olup olmayacağına ilişkin sonuçlara göre - genel olarak on dört 
kelimeyle ilişkili olarak ve yirmi üç kelimeye bağlı kalacak şekilde ayarlanmıştır: "Beyazlar için iyi olan nedir?" Irk en yüksek 


erdemdir ve beyaz ırk için kötü olan şey en büyük günahtır." 


Muhtemelen suç teşkil edecek ve kişiyi |JOG'un incelemesine maruz bırakacak bir şey yapmak 

yalnızca "umutsuz zamanlar umutsuz önlemleri gerektirdiğinde" ve kişinin bir birey olarak yaşayıp yaşamamasının 
sonucu genel olarak kötüden daha iyi olduğunda tavsiye edilir; her şey faktörler açısından dikkate alınır: nedensellikler; 
hedef veya hedeflerin önemi; Kanıtlanabilir bir sonuç olarak kişinin ve kendisinin katlanması gereken zarar ve maliyetler. 
Bu nedenle kişinin tüm eylemlerini kasıtlı ve tabi tutması gerekir. 

ve ihtiyatlı hesaplama için önerilen eylem planıyla ilgili ihmaller, "Bir Şey Yap!" kararı verilmeden önce titiz bir maliyet 


fayda analizi. 


Bireyin ve bireyin kendisinin koşulları, eylemin gidişatını -hareket etme ya da eyleme geçmeyi- belirler. 


eylemden kaçınmak. İhtiyatlı ve cesur eylem, düşünerek ve Aristoteles'in düsturuna bağlı kalarak yapılır: "Bir insanın bir 


amacı ve bu hedefe ulaşma aracı varsa, hemen harekete geçer" (Ignoratio Elenchus, "Sofistik Çürütmeler Üzerine"). 
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"Bir Şey Yapın!" - evet ama aptalca ve anın sıcağında yapılan değil, ihtiyatlı ve etkili bir şey yapın, aksi takdirde kişi 
Icaras'ın yolunu takip eder ve kendisine eylemlerinin sonuçları hakkında tavsiyede bulunan bilge adamı ihmal ederek 
gökten düşer. kanatlarla güneşe doğru uçmaya çalıştığında 


balmumundan oluştu ve güneşin sıcaklığı altında aşağıdaki sarp kayalara düştü. 


EMNİYET VE GÜVENLİK 


Postmodern toplumun mantralarından biri 'güvenlik ve emniyet'tir; bu ifade, devletin ve onun aparatçiklerinin (polis, 
ordu ve özel güvenlik güçlerinin) annelik görevini yerine getirdiğine dair devlet korumacılığı mesajını iletme 


iddiasındadır. varlıklarının devamını sağlayan proleter vergi kölelerinin bakıcısı. 


Bu 'güvenlik'in sağlanması elbette güvenlikle nedensel olarak bağlantılı olduğunu iddia ediyor; öyle ki, tüm üyelerin 
gözlendiği, panoptikon tarzı bir açık hava hapishanesinde izlendiği bir casus topluluğu ve totaliter bir dadı devleti 
güvenliğin garantörü olarak hizmet ediyor: makinedeki bireysel dişli. Bu fiyata sunulan güvenlik, bir dereceye kadar fiziksel 
güvenliği garanti edebilir, ancak maliyeti, kişinin psikolojik sağlığına ve mahremiyet ve kendi kaderini tayin etme 


özgürlüğüne sağlayacağı faydalardan daha ağır basmaktadır. 


Gerçekten de, kişinin hem kendisinin hem de toplumunun güvenliğini silah zoru kullanarak güvence altına alması, 
yurttaşını kontrol altında tutması ve dadı devletin yaşamın her alanına müdahalesindeki hegemonyasını 

kısıtlaması yasal olarak yasaktır. Burada güvenlik özgürlükle dengelenmiyor; daha ziyade özgürlüğü yok eden bir deli 
gömleğidir. Dadı devlet ve onun uygulayıcıları, 'nefret söylemi' ve yayınlara örtülü sansür gibi gülünç yasalarla, 
medyadan kitap yayıncılarına, internetten sözde eğitim kurumlarına kadar tüm bilgi organlarının tekel kontrolü yoluyla 


vatandaşların zihnine tecavüz ediyor. 


Güvenliği sağlama kisvesi altında 'güvenlik' denilen şeyi sağlıyorlar ve istatistiklerin de gösterdiği gibi devletçi 
tiranlıktan başka bir şey sağlamayı başarmıyorlar, vatandaşların silahsız olduğu bölgelerde daha fazla suç var ve 
dolayısıyla kanunları umursamayan suçlular için kolay hedef oluyorlar. onlar suçludurlar ve elbette, hayvan çiftliğindeki 
yalakta sıralarını almanın bir aracı olan güçlerin her emrinin her zerresini ve unvanını takip eden 'iyi yurttaş 


koyunlar' ile düşmanlık içindedirler. 


Dolayısıyla 'güvenlik' basitçe, vatandaşların polis devleti tarafından meşru müdafaa konusunda engellenmesi nedeniyle 
güvenlik yanılsaması anlamına gelir; çünkü bunu yaparken suç unsurunun gücüne karşı koymak için gerekli olan her 
türlü güç seviyesini kullanan suçlular olarak yorumlanacaklardır. veya potentia, gerçek bir yüzleşmede veya yaşamlarının 


günlük akışında bunun için gerekli araçlara sahip olmak, örneğin. korunmak için silah taşıyor. 
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Vatandaşların güvenliğe sahip olabilmeleri için etnik olarak homojen bir gruptan oluşan bir 

toplumda yaşamaları gerekiyor ve bu nedenle çok kültürlü dadı devlet rejimi altındaki polis devleti, 

beyazların farklı bir toplumda yaşama arzusunun ifade edilmesini suç sayacak kadar ileri gitmeyi bile 

yasaklıyor. Dadı devletin onlara silah zoruyla dayattığı, böylece örgütlenme özgürlüklerini yok sayan 

ve güvenlik kisvesi altında beyaz olmayan vahşeti eritme potası aracılığıyla güvensiz koşullar 

yaratan, yalnızca beyazların bulunduğu ve beyaz olmayan davetsiz misafirleri dışlayan bir bölge. nüfus kim, ama için 
güvenliğin başkalarını dışlayarak kendi demografik homojenliğini güçlendirebileceğine dair 

güvenlik güçleri aracılığıyla uygulama iddiaları. 


Güvenliğin güvenliği sağlama aracı olarak kullanıldığı iddialarının gerçeklerle çürütüldüğü dikkate 
alındığında şu sorunun sorulması gerekir: Polis devleti aygıtı hangi amaçla var? Oui bono, 

sorulması gereken soru bu ve cevabı da şu: paralı ve varlıklı unsurlar, özellikle de her zaman ayrıcalıklı 

bir bölgede (kendi shtetl'lerinde) yaşayan ve kendi tekelleri sayesinde diğerlerini dışlayan Yahudiler. 
beyaz olmayan suç unsurunun, beyaz toplumun beyaz çitlerine atık madde gibi nerede bırakılacağına 
ilişkin imar ve karar alma yoluyla devletin gayrimenkul işaretlemesi ve kontrolü. Bu beyaz çit, Yahudilerin 
keyfi emriyle yerle bir ediliyor ve bu da 'kapsayıcılık', 'bütünleşme' ve popüler zihinde 'iyi' ile ilişkilendirilen 
çeşitli belirsiz ve anlamsız duygusal terimler adına yerle bir ediliyor. klasik koşullanma yoluyla 


Bilgi organları tarafından dağıtılan propaganda. 


'Güvenlik', psikopat benmerkezcilikleriyle diğer herkesi proleter untermenschen olarak köle 
çukurlarına mahkum eden ve atalarının yarattığı süt ve bal ülkesine erişimlerini önyargılı bir 

şekilde kısıtlayan ayrıcalıklı bir azınlık, Yahudiler ve onların Şabo Goyimleri için gereklidir. Bu asalak 
oligarşisi kendileri için tekel kurmuş ve bunu, ne kadar iyi olursa olsun, sistemin tiranlığının casusları 
ve uygulayıcıları olarak hizmet ederken aynı zamanda güvenlik erdemi bahşedicileri gibi görünen 
adam kayırmacılık, sınıfçılık ve polis devleti aracılığıyla bunu uygulatarak yapmıştır. 

oligarşi tarafından kontrol edilen menkul köleler olarak sistemin sınırları içinde çalışan, yalnızca daha 
fazla fiziksel güce -gözaltı yetkisine- sahip oldukları için ortalama kölenin üzerine çıkan; tutuklamak; ve 
işlevlerinin parametreleri dahilinde yürütülmesi ve bunun ne ölçüde paçayı kurtarabileceği ve/veya 
oligarklara hizmet etmesi. 


Güvenlik güçleri asalak efendilerine hizmet ediyor ve düşmanca bir ilişki içinde onların karşısında ve 
karşısında yer alan astlarının köleliğini dayatıyor. Oligarklar, saldırgan köpeklerinin iyi beslenmesini ve 
onlara sadakatlerini sağlamak için yeterli terbiyeyle davranılmasını sağlamanın gerekliliğini anlıyorlar. 
eğer faydanın zevkinin ölçeği acı veya kaybınkinden daha ağır basarsa, sonunda efendilerine düşman 
olabilirler. Bağlılıklarını daha da artırmak için her türlü etkinliği düzenlerler; köpekleri için nişanlar 

ve ayrıcalıklı kulüpler, böylece kamuya göre bir üstünlük duygusu bulacaklar; 'siviller', sosyo- 
ekonomik işlevleri temelinde bakılan ve değerlendirilen kişilere küçümseyici bir şekilde atıfta 
bulunuyorlar. salt hükümsüzlük, tüm değerlerin devletin doğasında var olması ve devlet 

tarafından bahşedilmesi nedeniyle kimliğinin hiçbir önemi olmayan bir 'birey". 


di 
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En alt kast, özellikle de beyaz nüfusun oluşturduğu kast, bu üst kasttan olanları, özellikle de onları çukurlara atan 
beyazları haklı olarak bir düşman, polis devleti aygıtını da açık havadaki gardiyanlar kadrosundan başka bir şey olarak 
görmüyor. toplumun prionları. Gece gündüz gözetlenmek ve gözetlenmek yalnızca zihinsel bir kölelik durumu yaratmakla 
kalmıyor, aynı zamanda suçlu olma duygusunu da yaratıyor, öyle ki bu toplum düzeyini işgal edenler buna kendilerinin 
düşmanı olarak bakmaktan kendilerini alamıyorlar: " Dalışlar ve Pauper Inimici!" Romalı filozofun bir zamanlar 


söylediği gibi (zenginler ve fakirler düşmandır). 


Yahudilerin zenginler ve fakirler arasında yarattığı yapay bölünme, başka bir kasıtlı bölme ve fethetme girişimidir ve 
polis devleti güvenlik güçleri, büyük ölçüde alt sınıfı kendi demir ökçeleri altında boyun eğdirmek ve onları daha 
yüksek seviyedekiler için köleleştirmek için vardır. emeklerini parazite ederler. İçinde 

Adil bir toplum Elbette alt düzeydeki köylüler toplum tarafından yükseltilecek ve toplumun, natüralist bir yaklaşımla 
liyakate dayalı olarak farklılaştırılan ve katmanlaştırılan biyolojik olarak homojen unsurlardan oluşan organik 

bir durum oluşturduğu bütünsel bir toplumda bütünü güçlendirecek şekilde gelişmelerini sağlamak için 
güçlendirileceklerdir. hiyerarşik yapı. Bu, liyakat gösteren vatandaşlardan herhangi birinin polis eğitimi almaya hak 
kazanacağı ve polis ve askeriyenin olmayacağı anlamına gelmemektedir. 

ancak ve ancak devlete ve halkına genel bir genel uyum yaratmaya hizmet ettiği takdirde polis yetkilerinin üstün 


haklarına sahip olabilir. 


ASKERİ FİKİRLİ 


"Askeri İnsanlar dış politikada piyon olarak kullanılan aptal, aptal hayvanlardır." -Henry Kissinger 


Yahudi Kissinger'ın, askerlere ilişkin değerlendirmesinde en azından kısmen haklı olduğu kabul edilmelidir; Karl von 
Klauswitz'in dediği gibi, savaş yalnızca başkaları aracılığıyla sürdürülen bir politikadır, yani onlar aslında dış politikada 


kullanılan satranç tahtasındaki araçlar veya piyonlardır. diplomasiden ziyade araçlardır ve askerler savaşın araçlarıdır. 


Dolayısıyla onlar, kendi planlarına ve protokollerine göre tasarladıkları oyun teorik senaryolarına göre gündemlerini 
kolaylaştırmak için Yahudi-mason kontrol mimarlarının gizli elleriyle manipüle edilen jeopolitik satranç tahtasındaki 


piyonlardır. Dolayısıyla askerler birer araçtır, birer araçtır. 


Hepsi kendi uygunluklarının sembolü olan bir 'üniforma' giyiyor, tüm bireysel farklılıklar ruh ve kişilik düzeyinde siliniyor 
ve eğitim yoluyla travmaya dayalı zihin kontrolü, oligarkların tasarladığı model veya şablona göre yeniden 
yapılandırılıyor. onların düşünce kuruluşları. En azından temel eğitim sırasında yaşamın toplumsal yaşam yoluyla 
düzenlenmesi, kişiliği ve kişiliği standartlaştırır. 

onu bu yeniden yapılanma sürecine tabi tutuyor, bu sürece duyarlı olmayanları ayıklıyor ve işe alınan kişiyi 

travmaya dayalı zihin kontrolü yoluyla kendilerini daha büyük birim içindeki bir birim olarak organizasyona bağlamaya 


şartlandırıyor, farklılığı ortadan kaldıran ve uyumu doğuran bir 'üniforma' giyiyor . 


Bu, ister farklı sözde ırklardan (volk kaos) oluşan bir paçavra olsun, ister herhangi bir halkın herhangi bir ulus 


devletinin varlığı için hayati önem taşıyan bir toplumun bu işlevine yönelik eleştiriyi ima etmek veya karalamak anlamına gelmez. 


Bugün var olan tüm batılılaşmış Yahudileşmiş toplumlar veya etnik açıdan homojen bir kimliğe sahip olanlar. o olmalı 


Ulus devletin varlığının iç ve dış düşmanlara karşı savunmayı gerektirdiği kabul edilmelidir. 
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Bu, bir ordunun bu düşmanlara boyun eğdirme aracı olarak fiziksel güç uygulayacağı anlamına gelir. 
istikrarlı ve işleyen bir toplumun sürdürülmesi ve devamı. Sıra elbette bir şeyi gerektirir 
düzenin niteliksel biçimidir ve bir ulusun değerini ve buna bağlı olarak bu düzeni ortaya koyan ordunun değerini (ve 


kimin için?) belirleyen şey budur. 


Şu anda beyazların yarattığı toplumlarda düzen, Yahudilere ve beyaz olmayanlara karşı da bu kadar naziktir ve beyazların 
tümü, en azından kısa vadede beyaz karşıtı toplumdan yararlanan daha ayrıcalıklı sınıflar oluşturur. Böylece ordu, beyaz 
karşıtı gündeme hizmet ediyor ve huzursuzluğu bastırmak ve şu anda "demokrasi" adını taşıyan bu düzeni sürdürmek 
adına tiranlığı uygulamak için dünyanın dört bir yanına yerleştirilen beyaz olmayanlardan oluşan büyük bir partiyle 
uzlaşıyor. az çok koddur 

yukarıda polis ve askeri güçler tarafından silah doğrultularak kontrol edilen Yahudi olmayanların militarize bir lağım 


çukurunun oluşmasından söz ediyorlar, yani 'aptallar'; Kissinger "aptal, hayvanlar" diye itiraz ediyor. 


Ama hepsi bu kadar aptal ve aptal, bu kadar 'hayvansal' olan sistemin yasalarının uygulayıcıları mı? Bazılarına 
uygulandığında doğru bir ifade olabilir, ancak genel olarak bu demografik muhtemelen ortalamanın üzerinde zekaya 
sahiptir ve bu, |JOG'daki (Yahudi işgal hükümeti) ortalama kişinin kuşkusuz çok düşük bir seviyede olduğu göz önüne 


alındığında, tamamen iyi veya kötü bir şey söylemediği kabul edilir. bilinçli kalibre 
farkındalık. 


Ancak yazarın görüşü, ortalama sistem uygulayıcısının saygın bir zeka düzeyine sahip olduğu, her ne kadar derin 
bir felsefe veya deha düzeyinde faaliyet göstermese de kurnaz ve rasyonel bir varlık olduğu, ancak kuralın istisnası 
olduğu yönündedir. Elbette her iki durumda da istisnalar vardır: Sistem uygulayıcılarının psikopat kişisel çıkarlara eğilimli 


olması, bir yanda 'heyecan için öldürme' tipi kişilik ve (en azından teoride) kendini feda eden, asil fedakarlık. diğeri. 


Ortalama sistem uygulayıcısı zaman zaman her iki yöne de eğilim gösterebilir ve bu durum toplum için tehlike oluşturabilir. 


Bu, özellikle 1992'de Ruby Ridge'de Vicky Weaver ve çocuğuna suikast düzenleyen keskin nişancı ajanı Lon Horiuchi gibi 
beyaz olmayan ajanların beyaz nüfusa karşı araç olarak kullanılması durumunda. Bununla birlikte, Waco, Teksas'ta David 
Koresh ve grubunu yakan kiralık ajanlar vakasında olduğu gibi, varoluşsal bir tehdit oluşturanlar sadece beyaz olmayan 
ajanlar değil, aynı zamanda beyazlar da var; muhtemelen masonluk yoluyla yozlaşmaları yoluyla, psikopatın rotası ve 


efendileri kime işaret ederse etsin, renk körünün JOG aracı olarak çalışır 


karşı. 


Gerçekten de, paradoksal olarak |0G (Yahudi işgal hükümeti) altında, işlevlerine göre emirleri yerine getirmekle yükümlü 
oldukları göz önüne alındığında, beyaz insanlar için (((emniyet ve güvenlik) için en büyük tehdidi oluşturan kişi sistem 
uygulayıcısıdır. ve son yıllarda Bundy Çiftliği'nde Ruby Ridge ve Waco'nun ajanlarının ve muhtemelen diğer sayısız adalet 
saçmalığının yaptığı gibi "rozetlerinin arkasına saklanmaya" - "sadece emirlere uymaya" çalışmak. Araç olmalarına 
rağmen bağımsız iradeden tamamen yoksun değillerdir ve bu nedenle karmanın nedensel failleridirler; eylemleri ve 
ihmalleri kendilerine zarar veren belirli sonuçlar doğurur. En psikopat olanlar, yakıp yıkmaya veya belirli masonik ritüeller 


yoluyla, dağlanmış bir vicdan geliştirmiş olacaklar, yine de karmik geri tepmelerini alacaklardı. 
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Biyospiritüel gerçekliklerin gözlemcisinin, kanın sudan daha kalın olduğunu (para birimi, kazanç) ve |J0G'dan gelen 
maaş çeklerinin kişinin kendi kanına karşı gelerek aldığı günahın ücretini asla geçersiz kılamayacağını anlayacağı 
kabul edilmelidir. Dolayısıyla böyle biri şu sonucu çıkarabilir: sistem uygulayıcıları ve mevcut rejim altında hizmet 
etmeye zorlandıkları Yahudi efendileri örneğinde olduğu gibi, kan bağları salt ideolojik bağların ve kesinlikle fail ile 
prensip arasındaki sadakatin yerini alır. 

Buna göre sistemin parçalanması hangi noktada olursa olsun. kendisi kaçınılmaz, kan akacak ve kendi türlerine karşı 
olanlar kimsenin tarafında olmayacak - dolayısıyla ırksal sadakat, vicdanını kan bağlarına ve ırksal ilişkilere 
bulaştırmış, tamamen kişisel çıkarları düşünen psikopat için bile en ihtiyatlı yol olacaktır. Rozetinin parıltısıyla ve 


programlamasının travmaya dayalı zihin kontrolüyle daha yüksek bir birlik düzeyindeki gerçekliğe karşı kör hale geldi. 


((HUKUK))): SEÇMELİ YÜRÜRLÜK 


JOG (Yahudi işgal hükümeti) sistemi kendisini nesnelliğin ve 'noşgörü'nün mükemmel örneği olarak temsil ediyor; 
'adalet'; ve sanki bu başarılabilirmiş gibi eşitsizliği eşitlemeye saçma bir şekilde teşebbüs etmek (ya da ikiyüzlü bir 


şekilde teşebbüs ediyormuş gibi yapmak) anlamında 'adalet'. 


Aslında ikiyüzlü bir şekilde, 'adalet' olarak adlandırdığı şeyin uygulanması, devletin, kendi temsilcilerini kullanarak 

nüfusa, karma kalabalığa, bir adalet dengesini fiziksel olarak empoze etmek için uyguladığı baskıdan başka bir şey değildir. 
beyazları, Yahudiler ve onların Şabat goyimleri tarafından kendilerine empoze edilen vahşi sürülerin seviyesine (ve 

altına) indirir ve böylece beyazlar, beyazlarla aynı muameleye, aynı cezalara maruz kalır. 

canavar yarışıyor. En azından hukuken ama hukuken değil, çünkü beyazlara uygulanan cezalar bunun çok ötesine 


uzanıyor ve beyaz adama ormandaki herhangi bir zenciden daha kötü muamele ediliyor. 
Yahudilerin tarihsel olarak bu durumu beyazlara empoze etmek için kullandıkları süreç şöyleydi: 
1) beyaz olmayanlara 'özgürleşme' hakkı verin, yani. yükseltilmiş durum; 


2) 'adalet' dengesini düzeltme bahanesiyle, eşit haklar maskesi altında eşit bir standart oluşturmak. Bu, elbette, 
beyazlar ile beyaz olmayanlar arasında bir dengenin kurulabileceğini, ikisi arasında herhangi bir eşitliğin olabileceğini, 
çünkü bunların birbiriyle bağdaşmayan farklı türler olduğunu ve dolayısıyla hiçbir zaman bir denge 


kuramayacaklarını varsayar. Her ikisine de eşit uygulanmasıyla ilgili olan adalet. 


JOG sisteminin haklar ve muamele 'eşitliği' yönündeki iddiaları olgusal olarak çürütülmüştür: Beyaz olmayanlar, 
geleneksel olarak sözde suçun gerçek somut örneğidir: başkalarına zarar vermeyle ilgili eylemler veya ihmaller 
(tecavüz, soygun, saldırı, cinayet; hırsızlık, tasfiye, şiddet ve beyaz yaka suçları-zimmete para geçirme, yolsuzluk, 
hırsızlık vb.). 
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Beyaz olmayanların büyük ölçüde suç unsuru olduğu, ayrıcalıklı bölgelerinde korkaklık içinde saklanıp 'insanlık' diye ahkam 
kesen gerçeği inkar edenler dışında herkes için aşikârdır; Haklar; eşitlik; sosyal adalet' vb. tüm bu retorik, MCEscher'in bir 
tablosunu hatırlatan gerçeküstü bir adalet dengesine yol açar; buradaki adalet terazisi, beyazlara sert önlemler almaya 
zorlayan bir kodeks justinianus'un veya bir manu kanununun müstehcen biçimde çarpıtılmış bir karikatürüdür. ve onun her 
nefesini ve adımını neredeyse suç sayarken, beyaz olmayan canavar adamın döner kapı tekrarını ve doğası gereği 


'suçlu' olan davranışını görmezden gelip serbest geçiş hakkı veriyor. 


Standartlar, Yahudi üstünlüğü yanlısı yargıçlar tarafından, beyaz olmayanların suçluluğunu kademeli olarak serbest 


bırakmak (zenciler hiçbir sonuç olmadan maymuna gider) ve düz ceket derecesiyle sınırlandırmak için fazla mesai yapılarak belirlenir. 


Beyazların doğal davranışı, paradoksal olarak beyaz olmayanların ilk etapta özgürlüğe sahip olmalarını sağlayan Hakikat 
ve adalet duygusundan doğmuş, daha sonra beyazlara karşı onlara zarar vermek ve Yahudilerin iktidar paylarını 


artırmalarına hizmet etmek için kullanılmış. ev sahiplerinin masrafları. 


Yahudilerin doğal beyaz davranışlara (tipik olarak adil ve genel toplamla uyumlu davranışlar) uyguladığı cezalar, beyaz 
adamı Yahudiler nezdinde uysal bir köle haline getirebilmek için ilan etmek üzere tasarlanmıştır; sistem, kendi düşüncelerini 
ifade etme yeteneğinden yoksun bırakılır (ve buna bağlı olarak kendi düşüncelerini formüle etme yeteneği de reddedilir) ve 
bu nedenle, sistemin adaletsizliğine dair anlayışını sözlü olarak ifade etme yeteneği reddedilir. 


sistem ve onun gizli yöneticileri. 


Bu noktadan sonra Yahudi yüksek mahkeme yargıçları, beyazları Yahudi sistemine karşı çıkmak için sahip olabilecekleri her 
türlü güçten mahrum bırakan yeni yasalar çıkarır: ateşli silahlarla ilgili, silahları beyaz adamın elinden alan yasalar; barınağını 
ve geçimini sağlama araçlarını (örneğin çiftlikler, işletmeler vb.) çalan mülkiyet kanunlarının kamulaştırılması; 

vergiler, vb. Bu yasaların tümü, kendisine günahlarının kefaretini sürekli olarak ödemek zorunda olan bir 'günahkar' olarak 
kendisine Kabil damgasını dayatan vergi kölesi düzeyine indirgenmiş beyaz adamı köleleştirmeye ve ondan çalmaya 


hizmet etmektedir. babalarının işlediği iddia edilen günahlar. 


JOG'un seçici kolluk kuvvetleri, JOG sisteminin korkak bir kölesi olarak mevcut kapasitesiyle bile beyaz adamın varlığını 
tehdit ediyor. Yürürlükte yer alan yasalar, hukuk sistemi ve sistemin kolları olan polis aracılığıyla uygulandığında, 


Yahudilere istediklerini yapmaları ve halka zarar vermelerinin cezasından kurtulmaları için serbest geçiş hakkı veriyor. 


Sistemin evcil hayvanı olan beyaz olmayanlara da, aynı zamanda Yahudi üstünlüğünü savunan sözde 'beyaz 
üstünlükçü sistem'in kurbanları olarak gösterilme aracı olarak bir nebze olsun ceza verilerek benzer muamele yapılıyor. 
Adalet adına aldıkları cezanın azaltılması, yalnızca Yahudilerin zarar verme yetkisini daha da ortadan kaldırmak ve sonuçta 


beyaz toplumu ve beyazları fiziksel olarak yok etmek için kullandığı bir araç. 


Böylece beyazlar iğdiş edilir ve beyaz olmayanlar güçlenirken, Yahudi arkasına yaslanıp sirk şefi rolü oynar ve beyaz 
olmayanları köle matrisinin sekizgenine yerleştirir. Yahudinin soykırım gündeminde attığı bir sonraki adım, hukuk 
sisteminde beyazları terörist olarak göstermek, nitelendirmek ve atamak, beyazları terörist unsur olarak damgalamak ve 
böylece onları idamlara sürüklemektir. 

(insanlık), gerçekte Yahudi üstünlüğünün sunağında kurban için blok. Yahudiler 


Niyetleri, tiranlıklarına yönelik en büyük tehdidi, Hakikati ve Hakikati bilenleri yok etmektir. 
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Kendilerini anlayışlı bir şekilde Varlığa uyumlayabilenler ve böylece kendilerini onunla uyumlu bir şekilde 
uyumlayabilenler, böylece cennette olduğu gibi yeryüzünde de gerçekten adalet olarak adlandırılabilecek şeyi 
yalnızca ve yalnızca kendileri uygulayabilirler. Yahudinin matrisleştirilmiş gerçeklik makinesi olarak manipüle 


ettiği yanılsama dünyasında gerçeküstücülüğün sahte adaleti değil, ebedi formlar alanı) bu temelde çarpıtma 
ve köleleştirme. 


Yahudiler, kendi Siyon hükümetlerini kurmak amacıyla ırk savaşlarını başlatmanın eşiğindeler. Bunu 
sağlamanın en etkili yolu, devletin silahlarını beyaz nüfusa karşı kullanmak ve beyaz nüfusa karşı önleyici 
saldırılarını meşrulaştırmak, Yahudileri eleştiren herhangi bir beyaz adamı casusluk yapmak ve polise 
ispiyonlamak için botlarını kullanarak beyaz nüfusa karşı önleyici saldırıyı meşrulaştırmaktır. hükümete sahip 
olabilir ve ateşli silahlara sahip olabilir veya statülerini veya paralarını Yahudi sistemine karşı kullanma 
becerisine sahip olabilir. Yahudilerin, JOG ve onların gizli operasyon görevlilerinin sahte bayrak operasyonuna 
uygun olarak yaptığı bu çerçeveleme eylemi, beyaz nüfusu terörist olarak göstererek 'emniyet ve güvenlik" 
adına beyazlara karşı saldırı amacına hizmet ediyor ve gerçekte sadece bir simülakr, simüle edilmiş sahte 

bir gerçeklik, yanılsama iken böyle bir şeyin gerçekten var olduğu fikrini yaratmak. Bu yanılsamalar 
Yahudilerin kendi medyalarında yaptıkları ve devlet organları (polis, ordu vb.) üzerindeki kontrolleri aracılığıyla, 
yalnızca Yahudilerin iradesinin kodlanması olan diğer 'nukukun üstünlüğü' yanılsamasını desteklemek için 


kullanılıyorlar. ne istedikleri ve niyetlerini meşrulaştırmaları veya yetkilendirmeleri. 


Tarih boyunca bu onların çalışma şekli olmuştur ve bugüne kadar da aynı kalmıştır. İktidara geldikten ve kitlesel 
görüş oluşturmak ve beyaz toplumda kaosu kışkırtmak için yeterince geniş bir kitleye propaganda 

yapma (veya söylenti yayma yoluyla) araçlarını kazandıktan sonra, beyaz yönetici sınıfın başı kesilecek ve 
kitleler sadece köle haline getirilecek. Şimdi Yahudi'nin çağlar boyunca süren kanlı yolculuğunun ardından 

tüm beyaz ırk, Yahudi polis devletinin ve beyaz ateşten kestane çekmek için kedi pençesi olarak görevlendirilen 
vahşi orduların açgözlü ellerinin elinde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Yahudi. Beyaz olmayanlar, Yahudi'nin 
kafesteki beyaz aslanı dürtmek için kullandığı bir sopa görevi görüyor ve aslan harekete geçip sopayı 
yakalamaya çalıştığında, Yahudi hayvanat bahçesi görevlisi astlarının sığırlarını dürterek aslanı sakinleştirmesini 


sağlıyor. 


Şu andaki durum budur; beyaz adam, tıpkı Filistinliler gibi, Yahudi kontrolündeki polis devletinin hedefindedir 
ve birincil hedeftir. Yahudinin gerçekleri çarpıtması ve sahte bayrak kara operasyon operasyonları kışkırtması, 
önceden düşünülen aşırı önyargı ve kötü niyetle, beyaz ırkı bir kolektif olarak kurmak ve her şeyden 

önce yeterince sağlıklı olan tüm beyaz adamları ortadan kaldırmak için tasarlanmıştır. zihinleri olan ve 
köleleştirilmeye hiç istekli olmayanlar -bu nedenle Yahudiler için en büyük tehdit- onlar olmadan 


beyaz nüfusun geri kalanı için güvenlik ve güvenlik olmayacaktı. 


Yahudinin kurnaz yahudisi aracılığıyla tespit edebileceği bu nitelikteki polis ve asker mensupları, nüfuzlarını 
etkisiz hale getirmek ve böylece nüfuzlarını daha da azaltmak için öncelikle iş kapasitelerinden çıkarılma ve/veya 
rütbelerinin düşürülmesi veya terfi edilmemesi için hedef alınan kişilerdir. Yahudilerin zaferini sağlayan beyaz 


NÜfUS. 
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Yahudinin etrafında tutmak istediği polis ve askerler, kendi türlerine saygı duymayan veya en azından kendi ırklarına karşı 
emirleri yerine getirmeye istekli olacak ve dolayısıyla Yahudilere kedi pençesi görevi görecek kadar göz ardı eden kişilerdir. . 
Yahudi, Shabbos Goyim'inin (aptal hayvanlar) tamamen ikiyüzlü, kendi çıkarlarına hizmet eden, yozlaşmaya yatkın yozlaşmış 
olmasını arzular. Bunun ötesinde o, eğer samimiyseler veya samimiyete muktedir olsalar bile, Hıristiyan kölelerine 

ev sahipliği yapmakla ilgilenmektedir. 


Ona göre mıknatısın demir talaşı gibidirler ve Yahudilere olan sadakatlerinden ve kendi türlerine olan sadakatsizliklerinden 
vazgeçmekten acizdirler. 


Bu nedenle, Yahudinin etrafta tutmak ve kendi gündemine hizmet etmek istediği yararlı aptallar, ona köle olarak 
tapanların başında gelenlerdir (Hıristiyanlar) ve şu anda, ancak çok uzun sürmeyecek olan, yalnızca ikiyüzlü hümanistler 
ve kendi çıkarlarına hizmet eden egoistlerdir; daha sonra bunu yapmaya çalışacaktır. Amaçladığı Siyon hükümetinde beyaz 
olmayan kölelerini ve hatta beyaz Hıristiyan kölelerini ("ne Yahudi ne de Yunan vardır") kullanarak yok etmek. Bu 

nedenle, bunu anlamak için yeterli sağduyuya sahip olan demir topuk uygulayıcılarının işi olacaktır. 

"Yahudilerle, kaybedersin" ifadesinin anlamı ve kolluk kuvvetlerinin seçiciliği ve |OG sisteminde 'kanun' olarak gizlenen 
şeylere ilişkin yerleşik önyargılar, beyazlar için daha kötü şeylerin geleceğinin işaretleridir 

Adam. Dolayısıyla, nihai sonuç olarak, eğer kişi beyazsa, ya beyaz yanlısıdır (kendi türüne ayrıcalıklı saygı ve ayrıcalıklı 
sadakat gösterir) ya da beyaz karşıtıdır ve Yahudi tarafından yalnızca iş kapasitesinden uzaklaştırılmaz. Yahudi ezilir ama 


idam mangası önünde idam edilir ya da giyotinler ve kanlı günahkarlar için meydanlara sürüklenir. 


Yahudiler dünyanın üzerine salmayı planlıyorlar. 


Seçici kanun yaptırımı, Yahudilerin beyaz nüfusa zarar vermek için kullandığı sayısız mekanizmadan yalnızca bir tanesidir. 
Eşitlikçilik dogmasına dayanan sapkın yasaların üretilmesi de bir diğeridir. 

Yasalar yeterince kötü ama uygulamada önyargılı olmaları onları beyaz adamlar için çok daha kötü hale getiriyor ki bu da 
Yahudilerin tasarımıdır. Yahudinin planı onun dünyaya ne getireceğini ortaya koyuyor: "Yahudi ütopyası"nın kurulmasının 
gerekli koşulu olarak beyaz soykırımı, JRR Tolkein'in "The Lord" adlı eserindeki Mordor gibi yeryüzüne yayılan İsrail devletini 
anımsatan totaliter bir köle devleti. Yüzüklerin". Olayları beyaz adamın köşeye sıkıştığı ve ya Ruby Ridge'deki Dokumacılar 
gibi kazıkta yakılacağı ya da geri dönmek zorunda kalacağı noktaya getiren şey, beyaz üst sınıfın kendi kendine hizmet 
eden doğası ve şeytani planlarıdır. dışarıda kavga ediyor. Doğa kanunları kişinin hayatta kalmasını emreder, kanunlar ise 


onun ölümünü emreder. Yaşamak istiyorsa ihtiyatlı bir şekilde savaşmalı 


ve sistemin kanunlarına karşı etkili bir şekilde doğa kanunlarını uygularız. 


Tuzağa Düşme: YASAL VE YASAL DIŞI 


Gizlilik temelinde faaliyet gösteren Yahudi, kölelerini sayısız yolla tuzağa düşürmeye çalışır. Onun ana çalışma tarzı bu 
türden gizli ve yaygın savaştan (alışılmadık; 4. nesil savaş) oluşur. Yasadışı operasyonlara katılmak için polisi ve orduyu 
yasal olarak kullanıyor. 


kanıtların yerleştirilmesi ve tahrif edilmesi; yasa dışı tutuklamalar; aramalar; nöbetler; 'Kanun' denetimi altında gözaltı ve 
suikast; ölü adamlar masal anlatmaz. 
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Gizli suikast ekibinin (Mossad) kullanılması, poliste, orduda ya da yerel toplulukta Mossad'ın terörist eğitimi almamış güvenilir 
Yahudilerinin başarısızlığa uğramasına çare oluyor. Yahudiler Yahudi olmayanları sürekli olarak gözetliyor ve gözlemliyorlar ve 
ektikleri özel sosyal alanlar var. 

örümcek ağı gibi istihbarat toplayan bazı ajanlar, örümceğin yahudi olduğu (barmen; gönüllü koordinatör; takım lideri 

vb.) ve sinekler, 'iyi bir amaca hizmet ettikleri' yanılgısıyla ağa giren talihsiz Yahuda aptallarına yalvarıyor ' ya da bazıları 


gerçekte Yahudilerin onlara sağladığı tuzağa düşerken sadece sosyal amaç olarak görülüyorlar. 


Teknolojik alanda ve sosyal medya platformlarında başka örnekler. Bu, Yahudi entrikalarının makrokozmosunun bir başka 


mikrokozmosu olarak hizmet eder - Yahudi, Yahudi olmayanlar hakkında bilgi toplamasına olanak tanıyan, kendilerini güvende ve 


rahat hissetmelerini ve dolayısıyla herhangi bir bilgiyi ifşa etmeye daha yatkın olmalarını sağlayan bir senaryo veya durum oluşturur. 


Filistin'deki protestocuların protesto gruplarına sızması ve casusun militarize polisin protestocuları vurmasını haklı 


çıkarması örneğinde olduğu gibi, onların sırlarının açığa çıkması ya da düzenlenip öldürülmesi daha iyi. 


Bu özel örnek, Yahudilerin tuzağa düşürülme tarzının karakteristik özelliğidir: Her şey bir tuzaktır, bir hiledir, bir simülakrdır: 
Irak savaşını haklı çıkarmak için 911; Mısır'a saldırmayı meşrulaştırmak için USS'nin özgürlüğünün bombalanması; Yahudi 
entrikalarına ilişkin sansürü haklı çıkarmak için kutsal aldatmaca yalanının yaratılması. 

Tuzağa düşme, tüm Yahudi diyalektiğinin temelinde yatmaktadır, ancak sonuçlara ulaşmak için Siyonist Hıristiyanlar gibi Yahudi 


olmayan Yahudi olmayanların itaat etmesini gerektirir. 


KÖTÜ ÇOCUKLAR: POLİSLER 


Televizyon programının 'Polisler', 'kötü çocuklar' şarkısı, suçlular için olduğu kadar polis için de aynı derecede geçerli olacaktır, 
en azından o yöne doğru gidiyor. Bugünün polisi gerçekten de bir anlamda 'kötü çocuklardır' 
Adil olmayan kanunları vicdan azabı çekmeden desteklemek ve uygulamak, sadece zombi dronlar gibi hareket ederek Yahudilerin 


onlara attığı veya attığı her şeyi uygulamak. 


'Suç' sayılan şey 'yasayı' ihlal edendir. Toplumun yasaları adaletsizdir. Bu nedenle 'suçlu' sayılanların eylemlerinde mutlaka 
adaletsiz oldukları söylenemez, ancak adil de oldukları söylenemez. Sıradan bir sokak suçlusu, adi bir hırsız ya da çete üyesi, 
başkalarına haksız yere zarar verdiği ölçüde adaletsizdir. Bakkaldan çalmak için, örneğin. Her iki kurum/işletme de halkın emeğinin 
meyvelerini çalan tekel olduğundan ve dolayısıyla tanım gereği adaletsiz kurumlar/işletmeler olduklarından 


(tefecilik ve fahiş fiyat nedeniyle yoksullardan sağlıklı gıda alıkonmak, vesaire.) 


Bu tür kurumlardan hırsızlık yapanların hırsızlık yapmasını engellemek adaletsizliktir ve adaletsiz yasaların uygulanması da 


adaletsizliktir, bu kanunları uygulayanları da eylemlerinde bu ölçüde adaletsiz hale getirmektedir. 


'Vatandaşları' ('yasaya' tabi olanları) (tehdit veya fiziksel güç kullanarak ve dolayısıyla tüm yasaların nihai mekanizması olarak) 
silah ve taşıt ruhsatı almaya ve ayrıca emlak ve gelir vergisi ödemeye zorlamak, Uygulayıcıyı 'adaletsiz' olarak nitelendiren ve 
dolayısıyla tefeciliğin adil bir şekilde uygulanması 


varoluşun uyumunu bozan bir 'kötü çocuk'. 
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Sistem, uygulayıcıları olarak 'kötü çocukları istiyor, hem polis hem de ordu, diğer uluslara ve bireylere (tefecilik yoluyla 
köleliğin sarısı altına girmeye istekli olmayanlar) güç uygulamak için askere alınıyor ve bu nedenle onlar onaylanmış 'kötü 
çocuklar". üstünlükçü despotlardan oluşan bir mafya kartelinin çocukları 

onların serserileri, kendi emirlerini uygulamak için merkez bankacılığı sisteminin fiat para birimini kullanıyor ve bunu yanıltıcı 


'insan hakları' vb. görünümü altında yapıyorlar. 


"Mavili çocuklar Yahudi'ye hizmet eder" ve okültizmde maneviyatın temsilcisi olan mavi renk, çoğu durumda ölümü temsil 
eden siyahın yerine kullanılmıştır (Satürn, gezegensel sonluluk diyeti; sınırlama; ölüm; kısıtlama; büyüde olduğu 


gibi bağlayıcı) -kozmik yasanın ve daha yüksek ruhsal düzenin ölümü. 


Polis, Kali Yuga'nın yozlaşmış dünyasında var olan adalet kalıntılarının bir kısmını destekleyebilir ve uygulayabilir, ancak 
genel olarak onlar, eylemleri (kendileri dahil) herkesi Yahudi despotizminin plantasyonundaki serflere indirgeyen 


'kötü çocuklardır". ve sistemin kendini devam ettirebilmesi için herkesin sistemin çarklarına zincirlenmesini sağlayın. 


Sistem tarafından empoze edilen (ya da yakında dayatılacak olan) zorunlu aşılama protokolü, 'Kötü çocuklar'ın Yahudi 
kukla efendilerinin iradesine göre kötü kanunlar uygulamasına bir başka örnektir. 

Tarihsel kayıtların gösterdiği gibi (Sovyetler Birliği'ndeki gibi) Yahudiler, kendi gündemlerine uygun olduğunda 
sayanimlerine (yardımcılarına) ve dolayısıyla 'kötü çocuklara' yöneleceklerdir; Toplumun demir ökçe uygulayıcıları, bir 
birey olarak hayatta kalmak için tek umutlarının Yahudi efendilerine boyun eğmek değil, karşı çıkmak olduğunun farkında 


olsalar iyi olur. 


Bunu yapmamak, hem kendileri hem de muhtemelen çok az saygı duydukları veya farkında oldukları insanlar için bir 
ölüm cezası olacaktır. Sistemin araçlarının ve aptallarının kökü kazındı; ırk fikrinin kanlı hatırası, fiat para biriminin 
para biriminin aşındırıcı mamut suları tarafından zihinlerinden yıkandı. Hâlâ bir miktar iyiliğe sahip olanların geri kalanı, 


(Yasa))'nın çıkarına değil, 'iyi'nin çıkarına göre en iyi şekilde hareket etti. 


YANLIŞ BAYRAKLAR VE ÇERÇEVELER 


Kabal, 'Öteki'nin korkmuş halkına kınamak istedikleri şey konusunda bir örnek vermek ve kitlelerin zihinlerine kölece 
bir itaat aşılamak için zaman zaman kitlelerin önünde kuklayı yakacak bir saman adama ihtiyaç duyar. "Öteki" olan ile devlet 
arasındaki karşıtlık yoluyla otoriteye bağlanmak, "Öteki"ne tiksinti ile bakan ve dadılarının katı kollarına düşerek bu 


kaderden korkuyla kaçmak isteyen kitleleri bağlamak Devlet otoritesi 


yetkisi yürürlükte olan ve güç tehdidi olan. 


Köle kitleler yanıltıcı bir şekilde "Öteki"nin "kaderlerini hak ettiğini" ve hükümet efendilerinin emirlerini ihlal etmekte 
hatalı olduklarını, dolayısıyla kazıkta yakılmayı hak ettiklerini düşünüyorlar. Kitlelerin zihninde yaratılan her türlü pozitif 
yönetim yasası, doğası gereği adildir, ihlalleri doğası gereği kötüdür, öyle ki hukuk iyiye eşdeğer kılınır ve bunun tersi 


de geçerlidir. 
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Köleliğin formülü budur: mafyanın zihnine otosansür aşılamak için korku ve terörü kullanmak 
devletle çelişen her şeyle, onun temsil maskesi arkasına saklanan gizli güçleriyle, kamuoyunda baba ve 
anne figürü olarak övülen ama gerçekte her türlü şeytani güce ev sahipliği yapan şeytani varlıklar olan Lenin'ler ve 


Mao Tse tung'larla ilgili Kötü niyetli bir küresel hakimiyet gündemini ilerletmek için bu figürleri kontrol etmek. 


Toplumun şeytanı, paryası, devletin düşmanı 'Öteki', propaganda organlarında kötü biri olarak öne sürülüyor, 
toplumsal olarak kabul edilebilir olan her şeyi temsil eden ve kamuoyunun onayladığı vatandaşların olmadığı, 

'ben olmayanlar' ve yani düşünce, söz ve/veya eylem yoluyla, normalliğin 'soluk'unun ötesindeki bu 'kötülük' 
alanına girmeye cesaret edenler, kendileri de benzer bir kadere maruz kalacaklar ve bu toplumsal baskı aracılığıyla 
Onlara karşı uygulanan korku ve terörün etkisi, 'kovan zihniyetinin' standartlaşmasına ve dadı devletinin 


terörist egemenliğinde daha da güçlenmesine yardımcı olur. 


Buna 'toplumsal uyum' ve 'geçinme' denir; bu, düşüncesiz bir mutluluk içinde kendini kolektife tabi kılmak ve 
sistemin propaganda aygıtında üretilen popüler fikirleri kopyalamak anlamına gelir. 


Yanlış bayraklar, neyin yaratılmaması gerektiğine dair bir örnek olarak kalabalığın önünde sergilenebilecek bir 
günah keçisi oluşturmak amacıyla düzenlenir; 'Öteki', onun üzerinde ve karşısında bir erdem olarak konumlanan 
kovan zihnini standartlaştırmanın bir aracı olarak üretilir. kötülüğe göre iyi, kötülüğe göre iyi. 

Onların işlevi aynı zamanda, öznesi muhtemelen alakasız niteliklere sahip olan bu 'Öteki'ne atfedilen koşulları 
yaratarak bu 'Öteki'yi kötülemektir; Davranışları rejimin devamına tehdit olarak değerlendirilen kişiler (örn. vergi 
direnişçileri, topraktaki özgür insanlar, kimliklerini soykırıma karşı korumayı savunan ayrılıkçılar) ya da Amişler 
ve çocuk istismarı vb. ile ilgili söylenti tacirliği. 


Medyanın, köle yurttaşlarının zihinlerini programlamak için klasik bir şartlandırma programı olarak 
kullandığı iftira ve iftira, Yahudilerin karakteristik özelliğidir (örneğin, 'terörist' ve 'ırkçı' gibi silah haline getirilmiş 
kelimelerin kullanımı). daha sonra halk oylamasıyla ve yasal davalarda jüri sistemi aracılığıyla rejimin hedeflenen 


düşmanlarının çarmıha gerilmesini haklı çıkarmak için harekete geçiriliyorlar. 


Brievik vakası, nefret yasalarının ve polis devletçiliğinin yaratılmasını meşrulaştırarak halk ayaklanmalarını 
bastırmaya çalışmanın en iyi örneğidir. Amerika'da polis devletinin yaratılmasını meşrulaştırmanın bir yolu olarak 
yasaklama döneminde de durum böyleydi; bizzat yasama araçlarıyla (alkol yasağı) yaratılan 'suçluluğun', ABD'deki 
olumsuzlamayı boşa çıkarmak için polis devletçiliğinin dayatılmasını gerektirdiğini iddia ediyordu. Farazi/Talmud 
diyalektik materyalizminin problem-tepki-çözüm diyalektiği, bu sinsi için yaratılan gerçek sorunlardan sahte bir 
gerçeklik yaratma girişimi. 


amaç. 


Bu nedenle sahte bayraklar ve 'Öteki'nin 'Öteki' olarak inşası, teatral hiper-gerçekliğinde gerçek bir drama 
gerektirebilecek psiko-drama yoluyla sosyal mühendisliğin araçsal araçlarıdır; gerçek insanlar gerçekten 
yaralanıyor, karakteristik olarak komünist yaklaşımda 'araçları meşrulaştıran amaçlar' 


praksis. 
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BEYAZ TERÖR, YAHUDİ PSİKOPU 
'Beyaz Terörizm' ve Yahudi Kabalının psikolojik operasyonu 


70'lerin sonu ve 80'lerin başında sansasyonel bir akım olan kaşer satanizm kültürünün yükselişine tanık olduk. 
Koyunları korku çığırtkanlığı yoluyla kiliselere geri göndermeye zorlamak için tasarlanmış şiddet içeren okültizm 
kültürü. Yahudi kontrolündeki medya ve eğlence endüstrisinin ortaya çıkardığı şey bu. 

Travma yoluyla halkın zihnini kontrol etmek ve onları boyun eğdirmek, acımasız yasaların inşasını haklı çıkarmak 

ve özgürlüklerini ellerinden almak için tasarlanmış görünüşte sonsuz bir dizi olay yaratarak korku tiyatrosunu 
gerçeğin tiyatrosu aracılığıyla satan kitlesel pazarlama Onları daha etkili bir şekilde tiranlığın pençesine düşürmek için 
onları kiliselere göndererek rahip sınıfı parazitleri ve polis devleti için vergi ve vergi almak üzere kiliselere gönderdiler. 


Bu psyop (muhtemelen Yahudilerin tarihi boyunca devam eden bir psyop) hiçbir zaman sona ermedi ve 

hedefinde Yahudi üstünlüğüne yönelik en büyük tehdit, yani hâlâ dünyadan yok etmeye çalıştıkları Beyaz Irk yatıyor. 
dünyayı kendine al. Alfred Hitchcock'un 'Psycho' filminde örneklendiği gibi, daha önce var olan daha iyi huylu 

kültüre göre daha fazla arttığı dönemde, halk, 2. Dünya Savaşı'nın travmasına maruz kalmıştı ve yine de o dönemden 
büyük ölçüde kurtulmuştu, dolayısıyla kabal Beyaz halkı kiliselere veya kendine zarar veren uğraşlarla (seks, uyuşturucu 
ve rock n' roll vb.) dolu bir hayata geri döndürmek için biraz daha travmatik heyecan eklemenin zamanının geldiğini 
hesaba katarak. 


Şeytan Kilisesi, Yahudi Howard Stanton Lewy (namı diğer Anton Levy) tarafından kuruldu ve Manson Ailesi 

tarafından gerçek hayatta yansıtılan bir travma aracı olan "Rosemary's Baby" filmini yaratmak için Hollywood'daki pedofil 
Yahudi Roman Polanski ile birlikte çalıştı. halkın zihnine sanatın hayatı taklit etmediği, hayatın sanatı taklit ettiği fikrini 
aşılamanın bir yolu olarak ve böylece onları yukarıdaki iki yoldan birini ya da diğerini almaya korkutmanın bir 

yolu olarak: ya Yahudi köleliğinin 'ahlaki üstünlüğü". kilisede veya 'cehenneme giden otoyolda' ve kendi kendini yok etme. 
Bu filmi, 'Demian' ve ürkek kitleleri kiliseye sürüklemek için daha aşırı bir korku pornosu biçimini başlatan 'The Exorcist' 
ve 'Halloween' gibi korku vahşeti türünden bir dizi film izledi. 


Görünen o ki,'The Exorcist' filmi bizzat Katolik Kilisesi tarafından finanse ediliyordu ve onlara, sıralarını şişirmede, sütlü 
ekmek dindarlarından inatçılar çıkarmada ve müjdeyi yaymada çok iyi hizmet ediyordu. 
sahte sevginin küresel tiranlığın ve Yahudi dünya düzeninin üstünlüğünün gerekçesi olarak görülmesi. 


Bu noktadan itibaren halkın zihninde, korku ve terör eylemlerinin özellikle beyazlara özgü bir şey olduğu ve 

potansiyel bir sorun kaynağının özellikle beyaz erkek olduğu ve bu nedenle de siyasetteki gevşek vida olarak 

izlenecek biri olması gerektiği fikri yerleşmişti. sistemin işleyişindeki en kanunlara saygılı ve temel bileşen aslında o iken, 
sistemin işleyişini bozdu. 

Ancak tam da bu nedenle Yahudi oligarklar beyaz adamı en büyük sorun olarak gösterdiler; beyazların yarattığı 
toplumu ele geçirmelerinin önündeki en büyük engel de oydu. 


Bu süre zarfında (70'lerin sonu ve 80'lerin başı), film ve eğlence endüstrisi, çete bölgesinin kültürünü ve demografisini 
insanileştirmeye veya yüceltmeye çalışırken, aynı zamanda ve üstü kapalı olarak bununla ilişkilendirilen bir 

Hıristiyan ahlaki damgasını bir araç olarak öne süren birçok içerik üretiyordu. 'The Godfather' vs. gibi filmlerde 
Hıristiyan demografisine dalkavukluk yapıyorlar. Bu ve korku filmi endüstrisi, gerçek hayatta meydana gelmiş gibi 
gösterilen kontrollü medyanın sahte bayrakla düzenlediği olayların Hollywood'un teatrallik tehdidiyle iç içe geçtiği, 
gerçek tiyatronun kabalistik kara büyü işleyişinin yolunu açtı. Kötü adam her zaman beyaz bir erkekti; bir 'psikopat' 
(olduğu gibi) 

Hitchcock'un 'Psiko' filmi) kim, 
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Zaman zaman Yahudi bir aktör tarafından canlandırılsa da, her zaman ortalama sıradan bir beyaz erkek, en 
ufak bir provokasyonda ya da makinesindeki gevşek vidalara dayanarak mantıksız ve öngörülemez bir şekilde 
patlayan çılgın öfkenin 'barut fıçısı' olarak sunuldu. biçim. Bu, belirli bilinmeyen koşullar altında patlamayı 
bekleyen bir tetikleyiciye benzeyen bir tür belirsiz psikolojik kusur temelinde, Beyaz erkeğin kimliğini 

toplum için bir tehdit olarak inşa etmenin bir yoluydu. Bunun etkisi, kötü niyetli bir güvensizlik yaratmak ve 
Yahudilerin bu şekilde lanetlediği ve moralini bozduğu beyaz adama damga vurmaktı. 


Şifreli saldırı, beyaz erkeği, özellikle de kendini erdemli ve iyi bir koyun gibi gören Hıristiyanı psişik 

olarak hadım etmek ve böylece Pavlovcu koşullandırma yoluyla onu kiliseye geri itmek ve onu daha da iğdiş 
etmek veya/veya baştan çıkarmak için tasarlanmıştı. bu karakterin davranışını benimsemesi: psikopat; 
mantıksız; tehlikeli; 'gevşek vida' veya çocuk suçlu. Kadınlarda baş belasını isyankar bir şekilde teşvik eden 
feminist gündemle eş zamanlı çalışan bu psişik saldırı, beyaz adamın düzene olan doğal eğilimini ve toplumun 
koruyucusu ve savunucusu olarak kendini anlama anlayışını azaltmaya hizmet etti ve böylece kendisini ya 
beyaz karşıtına bağlamasına neden oldu. Bir Hıristiyanda erkek anlatısı ve 'dön ve kendini parçala' 


Psikopatolojik kendini aşağılama, suçluluk kompleksinin şiddetlenmesi ve şiddet yanlısı bir aşırılık yanlısı olarak kendilik 
imajının geliştirilmesi, reddedilmesi ve dışlanması gereken bir şey, böylece kendi kendine değer verme duygusunu boşa 


çıkarmak veya bunu tüm kalbiyle kucaklamak ve şeytani korku paniği içinde 'cehenneme giden otoyol'a gitmek. 70'lerin sonu 
ve 80'lerin sonu. 


Beyaz terörizminin psiko-op'u, belki de 60'lı yıllarda Texas üniversite kampüsü keskin nişancısı ve JFK 
suikastçısının "beyazların üstünlüğünü savunan" ya da "aşırı sağcı" olarak tasvir edilmeye çalışılmasıyla ortaya 
çıkmaya başladı; kendisi de "sağcı" olarak bir anakronizmdi. ' fikir birliğini temsil ettiğinden asla aşırı olamaz 
ve bu nedenle aşırı değil, zorunlu olarak vasattır. 80'lerin başında, Yahudi medyasında Beyaz erkeğin 
psikopatolojikleştirilmesinin doruğundayken, beyaz adamı bir terörist olarak tasvir etmek için tasarlanmış çok 
sayıda yanıltıcı bayrak olayı meydana geldi (emniyet ve emniyet) ) sistemin. 


Bu belki de halkın iradesini yansıtmayan ve halkın iradesini yükseltmeye başlayan devlet güçlerinin 

statükonun kademeli olarak aşınmasına tepki vermeye başlayan milis hareketine karşı önleyici bir saldırı 

olarak tanıtılıyordu. ikincisinin kırmızı bayrağı 

o zamanın gerçekliğini tersine çevirerek değiştirilmesi gereken kolektif bilinç, beyazların üstünlüğünü savunan 
bir dünya yaratmak ve beyaz olmayanları köleleştirmek isteyen 'kötü adam' beyaz teröristlere karşı 'iyi 

adam' kahraman rolünü oynayan devlet vb. San Ysidro California tetikçisi olduğu iddia edilen James 
Huberty'nin olayı. Bu belki de bu noktadan sonra, özellikle de Amerika'da toplumun büyük ölçüde beyaz olduğu 
ve Yahudilerin Meksika ve diğer beyaz olmayan melezlerin nüfusunu artırmaya çalıştığı 80'li yıllarda 
uygulanacak olan 'beyaz terörizm' kavramının emsalini oluşturdu. - beyazların yerine geçecek bir nüfus 

olarak beyazlar (örneğin Kübalılar vb.). 


Yahudiler, beyaz olmayanların işaret edebilecekleri bir şeye sahip olabilmeleri ve kendilerini, 

gerçekte yaratmadıkları bir toplumun parçası gibi hissedebilmeleri veya gerçekte oldukları şeyin organik ve 

gerekli bir unsuru olmadıklarını hissedebilmeleri için beyaz nüfusun karalanmasını gerektiriyordu. yani, 

tamamen kendi çıkarlarına hizmet edecek şekilde beyazların topraklarını ve kaynaklarını çalan bir işgalci ve 

hırsızdı. Beyazların kötülenmesine yönelik bu psikopa, aynı zamanda beyaz olmayanları, onların geçişini 

sağlamada kuşkusuz büyük rol oynayan kiliselerle olan bağlantıları nedeniyle üstün ölümlüler olduklarına ikna etmeye de çalış 
Huberty olayı, Yahudilerin tüm psikopatlarında olduğu gibi görünüşte gerçek bir birey olan James 

Huberty figürünü sunar; 'Aşırı sağcı görüşlere sahip' ve travmatik çocukluk deneyimlerinden ve iş hayatından 

dolayı 'psikolojik sorunlarla' boğuşan bir birey 
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bir mumyalayıcı. Anlatıya göre onun 'patlaması', ekonomik açıdan zor zamanlar geçirmesi ve bu nedenle 

beyaz olmayan mestizoları suçlamak ya da en azından ikamet ettiği sınır kasabasında bastırılmış saldırganlığını 
onlara karşı çıkarmak istemesiydi. televizyon izleyicisinin zihni: 1) saldırgan mantıksızlığı; 2) beyaz olmayanlara 
olan nefreti; 3) emniyet ve güvenliğe yönelik tehlike; 4) Sosyo-ekonomik statü takıntısı ve bunu 

sürdürememesi, kendi hayatını çöpe atma isteğini, saldırganlığını çılgın hayallerindeki 'Öteki'ne yöneltmesi. 

Bu olayın mesajı böyle 

medyanın travmaya dayalı zihin kontrolü aracılığıyla yayın yapıyor, gerçeğin tiyatrosunu Hollywood tiyatrosuyla 
birleştiriyor. 


Tam da bu sırada, önde gelen bir 'nazi' olduğu anlaşılan James Mason (özgür mason mu?), 

kamuoyunun zihninde terörizmi, beyazları ve 'aşırı sağcılığı' ilişkilendiren 'Siege' adlı bir dergi çıkardı. Bu 
süreli yayın, bu dönemde meydana geldiği iddia edilen ve benzer nitelikte olan başka olayları da içeriyordu. 
Huberty, büyü geliştiren veya icat eden bir mumyacı olarak tasvir ediliyordu. 

Ruhunun karanlık girintilerinden gelen fetişist bir marazilik, görünüşte araştırmaya ve cesetlerle yaptığı 
çalışmalardan cinsel heyecan çıkarmaya meyilli olduğu bir nekrofili. Bu durum, kamuoyunda sözde 'aşırı sağcı' 
değerler ile sisteme tehdit oluşturan ve ister istemez ona karşı meyleden, onun düzenine yönelen bu canavar 
kişilik tipinin sonucu olan psikopatoloji, sapkın psikoloji ve şiddet arasında yanlış bir çağrışım yarattı. yıkım. 


Dolayısıyla, bu tür yaratılan olayların yalnızca üretildiği ve beyaz demografiyi hem psikolojik hem de 

durumsal olarak baltalama amaçlarına hizmet ettiği görülebilir. beyazların kendi kimliklerine karşı 

dönmesini, kendilerini şiddetle özdeşleştirmelerini ve 

beyaz olan ve beyaz yanlısı değerleri psikopatoloji, terörizm ve tehlike (((kanun ve düzen)) ile benimseyen 

ve böylece sözde saygın sınıfta rol oynayan beyazları beyaz yanlısı değerlerden uzaklaştırıp, beyaz yanlısı 
değerlerden uzaklaştıran herkes kiliseler veya beyaz karşıtı eşitlikçi kamp, böylece hizmet ediyor 

Yahudilerin beyazları güçsüzleştirme ve aynı zamanda 'eşitlik' kisvesi altında kendilerini güçlendirme gündemi 
(örneğin, beyaz olmayanları kötü beyaz nazilerden zarar gören 'iyi Hıristiyanlar' olarak tasvir etmek ve sonuç 
olarak ikincisini ilkiyle değiştirmek ve aslan payını kendileri almak) gücü yavaş yavaş ve gizlice). 


Eşcinsel 'neonazi' seri katil olduğu iddia edilen Frank Spisak'ın olayı, 

bu sefer Hıristiyan demografisine iltifat edecek ve onları cinsel çekingenlikleri ve nevrozları yoluyla kendilerini 
beyaz yanlısı davadan daha da ayırmaya teşvik edecek ve Hitler'in ve Nasyonal Sosyalizmin dünya görüşünü 
çarpıtıp karalayacak başka bir sahte çağrışımı tanıtmak için. Bu cinsel nevroz, Hustler dergisinin yayıncısı Larry 
Fiynt'i benzer bir cinsel engelleme "nevrozu" nedeniyle hedef alan, onu vurduğu iddia edilen veya gerçek 

olan Nazi partisi üyesi Joseph Paul Franklin vakasında daha da ortaya çıktı. Böylece Yahudilerin hem 

yasaklama (Franklin) hem de teşhir (karşı cins giyinen eşcinsel Spisak ile) durumunda cinsel sapkınlık açısını öne 
çıkardıkları ve bunu mümkün olan her biçimde nasyonal sosyalist dünya görüşüyle ilişkilendirmeye 

çalıştıkları görülebilir. 'Neo-Nazi beyaz üstünlüğü' olarak damgaladıkları şey. 


Siyahlara karşı mantıksız bir nefret besleyen ve onları kalplerini keserek öldüren bir askeri üye olan 

'şehir merkezi katliamcısı' Joseph Christopher vakası ve Fred Cowan vakasıyla gerçek tiyatroya yeni bölümler 
eklendi. Yahudi işverenine ve beyaz olmayan iş arkadaşlarına yönelik saldırganlığını, memnuniyetsizliği 
üzerinden gidermeye çalışan ve terfi için göz ardı edilen hoşnutsuz bir mavi yakalı olarak tasvir edildi. 
Buradan psikopanın anlamı çıkarılabilir: beyaz erkek işçiyi ve toplumun omurgasını şiddetle ilişkilendirmek, 


Varlığının doğasında var olan 'temel psikopatoloji' düzeyinde bağnazlık ve nefret ve beyaz adamı üstü kapalı 
bir şekilde karalamak ve iftira etmek, böylece çetenin onun hem kendi gözünde hem de bir bütün olarak 
toplum gözündeki saygınlığını ve değerini azaltabilmesi. 
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Tüm bu figürler, James Mason tarafından sisteme karşı mücadele eden kahraman beyaz adamlar 

olarak tasvir edilmiş ve devrimci aktivizmin gerekli bir yolu olarak taklit edilecek, genel olarak yumuşak 
hedeflere saldırarak sistemi 'kuşatacak' örnekler olarak sunuldu. 'Kuşatma'da belirtilen işleyiş tarzı. 

Duvarcı. Siege'de yarı-Hıristiyan olduğunu iddia eden kişi, Hıristiyanlık ile "evrensel bir düzeni' somutlaştırdığı 
ve gerçekleştirdiği söylenen nasyonal sosyalizm arasında sahte bir ilişki kurmaya çalışıyordu. Bu 'evrensel 
düzen", bir nazi olduğunu iddia ettiği ve aralarında başka bir paralellik kurmaya çalıştığı Charles Manson'dan 
(insan Sun, insan oğlu) türetildiğini iddia ettiği bir terimdi. 

Nasyonal sosyalizm, koşer satanizm ve terörist şiddet öyle ki, Adolf Hitler'in doğa yasalarına bağlı sağlıklı dünya 
görüşü, hiçbir gerekli ilişkisi olmayan şeyle karışmış, böylece onu bir 'nefret ve şiddet' inancı olarak tasvir 
etmiş ve bunu varsaymıştır. Hıristiyan kitleleri Hıristiyanlıktan uzak durmaya, kaçınmaya ve kınamaya 
koşullandırmak için Hıristiyanlığa karşı ve buna karşı çıkıyoruz. Jame Mason, yalnız kurt terörü ve lidersiz 
direniş biçimindeki nasyonal sosyalist devrimci aktivizm gündeminin entrika ve saçmalıklarının bir 
dezenformasyon ajanıydı ve bugün de öyledir. 


Lidersiz direniş ve yalnız kurt aktivizmi kavramı, bu dönemde, beyaz kimlik siyasetini şiddet ve 'Öteki'ne 
yönelik mantıksız nefretle ilişkilendirme gündemini gerçekleştirmek için kabal tarafından başlatıldı. Klan 
üyesi Louis Beam, yalnız kurt teröristlerinin ve küçük hücrelerin sistem hedeflerini ortadan kaldıracağı 

ve sistemi çökertmenin bir yolu olarak kaosu kışkırtacağı lidersiz direniş konseptiyle bu temayı daha da 
güçlendirdi. Muhtemelen National Alliance'ın kurucusu William L. Pierce'ın kurgusal biçimde oynanan "The 
Turner Diaries" adlı romanından esinlenerek verilen isim, yalnız kurtlar ve küçük hücrelerden oluşan bu yapı 
temelinde faaliyet gösteren gizli bir örgütün sistemi devirmesini konu alıyor. . 


80'lerde MI5/6'nın bir başka olası ajanı ve eski Katolik rahip olduğu iddia edilen David Myatt, '9 Açılı 

Düzen' adı verilen benzer bir neonazi satanizmi felsefesini benimseyen bir örgüt kurdu. Devrim Stratejisi ve 
Taktikleri Rehberi", sistemi "uğursuz derecede gizemli" bir şekilde gölgelerden indirmek için gerekli bir 
devrimci praksis biçimi olarak beyaz karşıtı sistem çalışanlarının itlaf edilmesi çağrısında bulundu ve yeni 
çağın başlangıcını temsil ediyor. Kova burcunun yaşı. Eylemler, tarikatın derece sistemi aracılığıyla bir ilerleme 
aracı olarak gerçekleştirilecekti ve Aryan Kurtuluş Ordusu adına, ajan, bu göstermelik orduyla olan ilişkisini 
medyaya açıkça beyan edecek veya bildirecekti. 


taklit eylemler üretmeyi umuyor. Myatt veya idarecilerinin James Mason zamanında ve civarında "neo-Nazi 
satanizmi" kavramını ortaya atmış olmaları ve kültürdeki "şeytani panik", terörizm ile bu okült uygulamanın 
(gerçek veya gerçek) dehşeti arasında bir "bağlantı" bağlantısı kurmuştur. hayal edildi) ve beyaz adamlar 
öyle ki davranışları kamuoyunda psikopatolojiyle ilişkilendirildi. 


Bu sıralarda kötü adamı bir neo-Nazi psikopat olarak tasvir eden filmler gösterime girmişti ve 

yapımcılığını Yahudi Golan ve Globus'un yaptığı, başrolünde Yahudi Sylvester Stallone'un oynadığı 

'Kobra' filminde kötü adamlar bir grup neo-Nazi satanist teröristti. 'yeni dünyanın kahramanları' olarak sistem 
içinde ve dışında ana akım topluma karşı rastgele saldırılarda bulunan ve ancak haydut bir polis ajanı olan 
Yahudi Stallone tarafından hukuk dışı güç yoluyla boyun eğdirilebilen kişiler. 

Bu, mecusi/Hıristiyan anlamında 'ahlaki hak' kavramının sınırlarını genişletmeyi amaçlıyordu. 

Halkın bilinci, Yahudilerin polis devleti kurmasına ve polis devleti tarafından baskı yoluyla amaçlanan 

Siyon küresel düzenine tehdit oluşturan beyazları hedef almasına olanak tanıyan, demokratik sistemde 
meşrulaştırılabilecek daha acımasız yasaları onaylayacak kadar yaygındı. 


Bu temayı daha da tırmandıran, kripto-yahudi olduğu varsayılan Tom Metzger sahneye çıktı 
ve 'yalnız kurt' terörist/özgürlük savaşçısı kavramını tanıttı. Bu özel isim, Myatt ve Mason'un daha önce yanlış 
yanlışlarla birlikte kamuoyunun bilincine getirdiği şeyi karakterize ediyor. 
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olaylar. 80'li yılların sonuna gelindiğinde ve Menendez kardeşler gibi sahte olaylarla şeytani panik daha da arttı; 
Richard Ramirez; Ted Bundy ve Jeffrey Dahmer, 13. Cuma rezilliğindeki Jason'ın bıçağı gibi kamuoyunun 
bilincine saplandılar. Dahmer olayı, beyaz erkek psikolojisi ve davranışı ile şiddetli irrasyonellik arasındaki 

yanlış ilişkiyi sürdürmeye çalıştı. 

Dahmer karakterinin şeytani ritüellerde işkence yaptığı ve infaz ettiği, beyaz olmayan 'kurbanlar' olduğu 

iddia edilen kişiler için protez kafalar kullanılması. Son yıllarda Dahmer'in bir Yahudi olduğu ortaya çıktı ve olayın 
sahte olduğu ortaya çıktı, ancak komplonun hedeflerine ulaşıldı: beyaz erkeğin karalanması; sansürün 
meşrulaştırılması ve polis devletinin inşası ve James Huberty ve Joseph Christopher vakasında olduğu gibi beyaz 
olmayanların beyaz saldırganlığın kurbanları olarak tasvir edilmesi. 


Bu olayların çoğunda, şüphesiz, kendilerine yapılanları 'Goyim'e ifşa eden ve olayların uydurma 

doğasını gösteren yöntemin açıklanması olarak hizmet eden Kabalistik numerolojik ve astrolojik unsurlar vardı 

ve var. Louis Beam'in ırksal hainleri sınıflandırması 

"Bir Klansman'dan Mektuplar" adlı eserinde gruplara yönelik suikastlar için puanlar tahsis ederek, beyaz terörizm 
kavramını kamuoyunun bilincinde daha da somutlaştırmaya ve meşrulaştırmaya çalıştı. 

80'lerin başında "Tarikat''ın (Sessiz Kardeşlik) meşru bir örgüt olarak tasvir edilmesi (yazarın 

görüşüne göre bu şüphelidir), Pierce'ın "The Turner Diaries" adlı romanını doğrulayarak bu kavramı kamu bilincinde 
daha da öne çıkarmaya çalıştı. 'gerçek hayat' tercümesi ile Hıristiyan kimlik felsefesi, Klan ve beyaz yanlısı 
hareketteki ilgili fikirlerin birleşimi, beyaz terörizm kurgusu ve beyaz kimlik siyasetinin değer sistemleri 

yoluyla birbirine bağlanan Tarikat, böylece marjinalleşiyor bunları popüler söylemde tabu haline getirerek ve 
daha çok gerçeğin tiyatrosu haline getirerek, yer üstü fikirlere yer altı bir boyut yaratarak, satanizm, karanlık 
güçlerin varlığı, nedensel ve nedensel olmayan bağlantıların açılması arasındaki ilişkiyi kamu bilincinde daha da 
güçlendiriyor. , yeni çağın başlangıcını ve beyaz insanların varlığını ve Teşkilat üyesi David Lane'in 14 

kelimesinde somutlaştırdığı gibi onun devamını savunanları. Bu gerçeklik tiyatrosu ister gerçek olsun, ister sadece 
tiyatro olsun, kabalın amaçlarına ulaşma ve belki de çelişkili bir şekilde geniş kitlelerin bilincini Hıristiyanlığın 
büyücülük ahlakından uzaklaştırma ve daha Nietzscheci Kova çağı weltanschuang'ına doğru kaydırma amacına 
ulaşma işlevi gördü. Nasyonal sosyalizme uygundur. 


Bu yazının yazıldığı sırada (2020), kabal ve belki de gerçekliğin kendisi, beyaz kimliğin sapkın, suçlu 

ve 'Öteki' kavramıyla ayrılmaz bir şekilde bağlantılı hale geldiği bir hızlanma aşamasına girmiştir; terörist, 
sisteme yönelik tehdit ve (((emniyet ve güvenlik))). Kartlar dağıtıldı ve bu noktadan itibaren kişinin elini oynaması 
yeterli. Beyazların, varolma ve Yahudilerin önünde yaltakçı bir şekilde eğilme konusunda yeterli istekliliğe sahip 
olmama gibi sözde 'günahları' için bir kurban olarak sunulmak üzere kabal oyununda piyonlar olarak mı 
oluşturuldukları, yoksa diğer güçlerin beyazlarla birlikte çalışıp çalışmadığı. Yahudi sisteminin zulmünün üstesinden 
gelmek gerçekten de bir sorundur. 

Ancak şu sonuca varılabilir ki, Yahudiler artık umutsuzca bu gündemi hızlandırmaya ve CIA ajanı 

Charles Manson'un Hollywood filmi "Rosemary's"in gerçek hayattaki paraleli olan Sharon Tate cinayetini 
canlandırarak amaçladığı gibi bir ırk savaşı başlatmaya çalışıyorlar. Beyazların siyahlar tarafından öldürüleceği 
bir ırk savaşını başlatmak için Anton Lavey'in gözetiminde ve Vatikan tarafından finanse edilen "bebek", 


James Mason bugün, artık herhangi bir çekince olmaksızın Hıristiyan kimliğini benimsiyor ve Atom'un 
sponsorluğunu yapıp yaratmış olması nedeniyle, Manson'un bir kargaşa yaratma niyetini tersine çevirmeye 
çalışarak hala 'evrensel düzen'in habercisi olarak Manson'un sadık bir savunucusu. Waffen, gerçek 
tiyatronun daha fazla bölümünü yaratmak için yalnız kurt yerli teröristler/özgürlük savaşçılarından oluşan 
küçük bir hücrenin bir başka enkarnasyonu. Bu, Brandon Tarrant gibi sayısız başka figürle birlikte; Dylan Çatı; 
Anders Breivik ve diğerleri bir dizi fikirle ilişkilendiriliyor 
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beyaz insanlarla ve Yahudilerin hoşlanmadıkları veya kendi güçlerine tehdit olarak gördükleri şeylerle 
(örneğin çevrecilik; ırksal ayrılıkçılık; İsrail devletinin eleştirisi veya boykot edilmesi vb.) ilgili ve kitle bilincinde 
terörizmle, yabancı ve yabancılarla ilişkilendirilmek isteyen her şeyle ilgili yerel. 


Günah keçisi beyaz adam ve genel olarak beyazlar gerçeğin tiyatrosunda katliama sürüklenirken, Yahudiler 
kendi polis devletlerinin arkasına saklanıyor ve İsrail devletindeki Filistinlilerin durumunda olduğu gibi, bunu 
gerçekleştirecek koşullar yaratıyor. var olması ve BM tarafından soykırım eylemi olarak nitelendirilmesi imkansız 
tanım. Beyaz olmayan yabancılar tarafından toprak işgali açısından hem yasal hem de fiziksel olarak köşeye 
sıkıştırılan beyazların, gerçek tiyatroda kendi rollerini oynamaktan başka seçeneği kalmayacak. 

Son perdenin trajedi mi yoksa zafer mi olacağı kendilerine bağlı olacaktır. 


Referanslar 


pratik idealizmin felsefi metapolitik anlayışı 
"Simülakrlar ve simülasyonlar" Jean Baudrillard 
"Gizli Topluluklar ve Psikolojik Savaş", Michael A Hoffman 
"Oyundaki Piyonlar", William Guy Carr 
"Batı'nın Çöküşü", Oswald Spengler 


yanlış bayraklar 
"Yanlış Bayrağın Anatomisi" Ole Dammegard 
"Sahte Bayrak Terör Günlükleri: Avrupa Perspektifi", Nicholas Kollerstrom, Ph.D. 
"Charlottesville'deki Siyasi Tiyatro"; "Ve Boston'da da Kimse Ölmedi: Hollywood Özel Efektleriyle Devlet Destekli 
Terörizm", James Fetzer, Ph.D. 
"Yanlış Bayraklar Açıldı" https://rense.com/general76/flagd.htm 


'Beyaz terör'cülerin Birincil Kaynakları 
"Bir Klan Adamının Mektupları", Louis Beam 
"Aldatılmış, Lanetlenmiş ve Meydan Okuyan", David Lane 
"Kuşatma", James Mason 
"Strateji, Taktik ve Devrim İçin Pratik Bir Kılavuz", David Myatt 
"Nasyonal Sosyalizm: Dün ve Bugün", William A White 


Filmler 


Kobra (1986), Golan-Globus 
Helter-Skelter(1976), Gri 


... Gerçeğin Tiyatrosu 
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TE DUTROovx MARC 


FALSE FLAS 
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